Christen zijn in een bedrijf met of zonder leidinggevende functie.

Wanneer we als christen werkzaam zijn binnen een bedrijf, een leidinggevende functie bekleden
of zelfs directeur of eigenaar zijn, hebben we een zeer bevoorrechte positie. Bovendien heeft
het bedrijf daar ook profijt van. Naar mate we beseffen welke positie we hebben in de
geestelijke wereld, als gelovige, zullen we daar steeds meer mee kunnen doen in het
natuurlijke.

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen
volk. Wij, als christenen, zijn koningen en priesters. We hebben als koning én als priester gezag.
We bekleden een uitzonderlijke positie. Deze positie is niet om te gebruiken tot oneer maar
juist tot eer. Wij zijn namelijk een heilig volk, een verkregen volk. Dat betekent, geheiligd en het
eigendom van de Heilige, de Almachtige. Onze gezagspositie ligt niet in onszelf, maar deze
hebben we ontvangen. Onze autoriteit hebben we ontvangen uit genade door geloof. Als we
spreken, spreken we op gezag van de Koning der Koningen.

Een politieagent heeft van zichzelf geen gezag. Het gezag waarmee hij handelt heeft hij
ontvangen van degene die hem dit gegeven heeft en die daartoe het recht had om dit gezag te
geven. Als een agent spreekt of handelt met dit gezag moet er gehoorzaamd worden of we dit
nu leuk vinden of niet.

Zo ook voor de gelovige. Als we de positie begrijpen waarin wij staan, mogen en kunnen we
daar gebruik van maken. Niet om te heersen over anderen, of onze machtspositie te misbruiken
tot nadeel van de ander. Want weet, dat Hij die ons deze positie geeft, zelf altijd dienend
rondging en zijn medemens zegende. Jezus kwam niet om gediend te worden maar om te
dienen. Jezus kwam niet om zichzelf te bevoordelen. Jezus kwam tot nut, tot zegen van de
ander. Tegelijkertijd was Jezus gezegend en stroomde de zegen bij de Vader vandaan, voor
Hemzelf. En de grootste zegen ontving Jezus toen Hij zichzelf gaf tot de zegen aller zegeningen.
De belofte, zoals geprofeteerd in Jesaja 53, ging in vervulling nadat Hij zichzelf tot een
schuldoffer, tot een zegen, had gegeven. Hij zag zaad. “Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer
gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de
HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn”. (Jesaja 53:10)

Wat een enorme toename van gelovigen, wat een zegen.

De Bijbel zegt in Spreuken 18; Woorden hebben macht over leven en dood. Wie aan één van
deze twee de voorkeur geeft, plukt daar de vruchten van.

Welke vruchten plukt u? Goede of slechte? Als we goede woorden spreken heeft dat een goede
uitwerking. Als we zegen woorden spreken heeft dat een zegenende uitwerking. Als we als
leidinggevende positieve en bemoedigende woorden spreken naar onze ondergeschikten, heeft
dat een positieve uitwerking. Als we als leidinggevende onze mensen gaan zegenen heeft dat
een zeer positieve uitwerking.

Het ligt voor de hand om meer druk uit te oefenen op mensen naarmate de werkdruk toe
neemt, maar het resultaat is vaak negatief. Kwantitatief kunnen dingen toenemen, maar
kwalitatief neemt het dan meestal af. Zo niet met zegenende woorden. Dan zal, en kwantiteit
en kwaliteit toe nemen.

Veel mensen, met of zonder een leidinggevende functie, staan ‘s morgens op uit bed en



woorden meteen in hun denken in beslag genomen door de hoeveelheid werk die op hen ligt te
wachten. Vervolgens komen ze op het werk en zien dat er nog meer werk bijgekomen is. De
druk loopt op en meteen moeten ze aan de slag. Alles en iedereen wordt geactiveerd en de druk
wordt op de mensen gelegd met woorden zoals, “het moet vandaag wel klaar mensen en
anders wordt het overwerken”. De kwantiteit moet hoger en hoger. Mensen worden onzeker,
gaan daardoor meer fouten maken, en nog meer fouten maken. Ze krijgen commentaar van de
leidinggevende of de baas op de kwaliteit en de hoeveelheid werk wat ze doen op een dag. De
spanningen nemen toe. De hoeveelheid woorden nemen toe en vaak niet in positieve zin.
Spanning wordt stress en de stress veroorzaakt ziekte. Uitval van medewerkers binnen een
ploeg, waardoor de werkdruk bij de anderen nog meer toeneemt en het resultaat is, nog meer
stress, nog meer uitval. Allerlei trucs worden overhoop gehaald om ziekteverzuim terug te
dringen. Mensen worden gemotiveerd met van alles en nog wat. Sport, spel,
ontspanningsoefening, yoga en wat niet al. Kosten nog moeiten worden gespaard soms om het
ziekteverzuim terug te dringen. Echter de werkdruk blijft. Tijd voor een sociaal praatje van een
paar minuten is er niet meer, want, tijd is geld. Wat kost het niet als iemand even niets doet en
staat te praten? Kosten van allerlei activiteiten die georganiseerd worden om de werkdruk
zogezegd aan te kunnen doen er niet toe. Blijkbaar kost een praatje van een paar minuten meer
dan bijvoorbeeld een cursus yoga van weet ik hoeveel.

Wat zegt de bijbel eigenlijk over onze zorgen, over werkdruk, over zoveel mogelijk kunnen doen
op een dag, over...... vult u het zelf maar in. We maken ons zo druk, want ja, het is tenslotte ons
inkomen, ons eten en drinken.

Wat een zorgen. De Bijbel zegt; “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u”.
(1Petrus 5:7)

En als het gaat om mentale druk? Als het werk te moeilijk wordt voor u en u weet het eigenlijk
niet meer?

Dan zegt de Bijbel; “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bid hij God
daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden”.
(Jacobus 1:5)

Weet dat Jezus onze wijsheid is. Jezus woont in ons. Hij is altijd bij ons. “Maar uit Hem bent u in
Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en
verlossing”. (1Korinthe 1:30)

En wat denkt u van dit principe? “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al
deze dingen zullen u bovendien geschonken worden”.( Mattheus 6:33) Het koninkrijk van God
bestaat uit gerechtigheid, blijdschap en vrede. Als kind van God bent u de gerechtigheid van
God door Christus Jezus en de blijdschap en vrede overheersen in uw leven. Als we ‘s morgens
beginnen met eerst naar Papa te gaan en Hem te danken voor alles, zal blijdschap en vrede
stromen. Laat u dat niet ontroven door wat ook.

Hebt u meteen al een uitdaging met een mopperende baas of personeel of medewerkers, hoor
het aan, maar laat het niet in uw hart komen. Zegen daarna de persoon of personen met



positieve woorden. Zegen hen, zo nodig in stilte, met dat wat ze nodig hebben. Rust of vrede, of
wijsheid of liefde of geduld, of blijdschap of dat wat in uw eigen vredevolle en van blijdschap
vervulde hart opkomt. Laat u leiden door de Geest die in u woont.

Soms staan we voor de uitdaging dat we zeer snel een beslissing moeten nemen. Maar kan die
beslissing niet 1 of 2 minuutjes of wellicht iets langer wachten? Neem dan de tijd om het aan de
Vader te vragen wat de juiste beslissing is. Hij wil altijd helpen met Zijn Geest. Niemand zal u
weigeren als u even een paar minuutjes vraagt om bedenktijd. Als u die tijd niet gegund wordt
probeert men een beslissing van u af te persen. Kijk dan goed uit wat u zegt.

Hoe mooi zou het zijn als mensen in een bedrijf ‘s morgens eerst een kwartier aandacht aan God
zouden geven, dan een kwartier aan elkaar en vervolgens aan het werk gaan. De kwaliteit en
kwantiteit van de werkzaamheden zouden toenemen en de werkdruk neemt af. Minder stress,
minder ziekte verzuim, minder kosten aan al die onzin van ontspanningslessen e.d. en meer
voorspoed voor het bedrijf. Van binnen en van buiten een steeds gezondere organisatie. En dat
door een paar eenvoudige Bijbelse principes.

Dit ideaalbeeld is niet overal te realiseren. Maar dan nog hebben we als christen, binnen het
bedrijf waar we werken, een gezagspositie die wellicht niet zichtbaar is maar wel merkbaar kan
zijn. Als we het juiste doen, als christen, heeft dat zijn uitwerking.

We zijn koningen en priesters door het bloed van Jezus.(Openbaring 1:5-6) Spreek dan uw zegen
over het bedrijf en de mensen uit als koning en priester.

Waar het woord van de koning is daar is heerschappij. (Prediker 8:4)

En door het woord van een priester, zullen alle twist en alle aanvallen worden beslecht.
(Deuteronomium 21: 5)

Neem uw gezagspositie als christen in, niet om te overheersen maar om iedere situatie te
beheersen.

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:24)



