
Status	en	staat.	
	
Waarom	gebruiken	we	het	avondmaal	steeds	weer	en	de	doop	maar	een	keer?	
	
Een	gebouw	ontvangt	de	status	van	kasteel,	of	stadhuis,	of	woning,	of	kerk,	of	tempel	en	
verliest	deze	status	nooit.	Echter	de	staat	waarin	het	gebouw	verkeert	kan	nogal	verschillend	
zijn.	Als	het	net	nieuw	is	ziet	het	er	prachtig	uit,	van	binnen	en	van	buiten.	Maar	als	er	geen	
onderhoud	gepleegd	wordt	raakt	het	in	verval	en	wordt	het	tenslotte	een	ruïne.	Een	kasteel	
ruïne,	een	tempel	ruïne,	een	stadhuis	ruïne.	Een	ruïne	maar	nog	steeds	de	status	van.	De	
staat	echter	kan	er	beroerd	aan	toe	zijn.		
	
	
Door	wedergeboorte	zijn	we	een	nieuwe	mens	geworden.	2	Korinthe	5:17	zegt:		
Daarom,	als	iemand	in	Christus	is,	is	hij	een	nieuwe	schepping:	het	oude	is	voorbijgegaan,		
zie,	alles	Is	nieuw	geworden.		
	
Onze	status	was	ongerechtigheid	want	we	worden	in	ongerechtigheid	geboren.	Dat	is	de	
status	die	we	hebben	door	geboorte.		
Door	wedergeboorte	ontvangen	we	nieuw	leven,	een	nieuwe	status,	namelijk	de	
gerechtigheid	van	God	in	Christus.	2	Korinthe	5:21;	Want	Hem	Die	geen	zonde	gekend	
heeft,	heeft	Hij	voor	ons	tot	zonde	gemaakt,	opdat	wij	zouden	worden	gerechtigheid	van	God	
in	Hem.		
En	ons	lichaam	is	een	tempel	van	de	Heilige	Geest	geworden.	1	Korinthe	3:16,	Weet	u	niet	
dat	u	Gods	tempel	bent	en	dat	de	Geest	van	God	in	u	woont?	
Alles	is	nieuw	geworden.	Geest,	ziel	en	lichaam	hebben	een	nieuw	leven,	een	nieuwe	status.	
Deze	nieuwe	status	wordt	bevestigd	door	het	badwater	van	de	doop.	Door	de	doop	zijn	we	
met	Christus	begraven	en	weer	opgestaan	in	een	nieuw	leven.	(Romeinen	6:4)	Het	bloed	van	
Jezus	Christus	heeft	ons	en	ons	geweten	gereinigd	van	al	onze	zonden	(1Joh.1:7	en	Hebr.	
9:14)	en	het	badwater	van	de	doop	heeft	dit	bevestigd	in	de	geestelijke	wereld.		
	
“het	oude	is	voorbijgegaan,	zie,	alles	Is	nieuw	geworden”.		
	
Eenmaal	de	doop	is	voldoende	om	onze	status	te	bevestigen,	te	verklaren.	
	
De	staat	echter	waarin	wij	verkeren	kan	verschillend	zijn.	De	ene	keer	voelen	we	ons	prima	
en	de	andere	keer	voelen	we	ons	beroerd.	Beroerd	omdat	onze	ziel,	of	ons	lichaam	van	
buitenaf	beroert	wordt	door	iets	of	iemand.	
Onze	geest	is	volmaakt,	in	kwaliteit	en	kwantiteit,	omdat	hij	verzegeld	is	met	de	Heilige	
Geest.	Onze	ziel	die	in	ons	lichaam	woont	en	ons	lichaam	dat	een	tempel	is	van	de	Heilige	
Geest	echter	zijn	nog	niet	volmaakt,	nog	niet	verzegeld	met	het	Goddelijke.		
Jezus	heeft	de	prijs	betaald	voor	de	schuld	die	open	stond.	Hij	heeft	volkomen	betaald.	Ook	
voor	onze	ziel	en	ons	lichaam.	Maar	onze	ziel	en	ons	lichaam	zijn	nog	blootgesteld	aan	
beroering	van	buitenaf.		
Jezus	lichaam	werd	verbroken	en	zijn	bloed	werd	vergoten	voor	onze	ziekten,	zonden,	
vervloekingen,	pijn,	verdriet,	voor	onze	straf.	Door	Zijn	striemen	zijn	wij	genezen	naar	ziel	en	
lichaam.	Om	deze	staat	in	stand	te	houden	hebben	we	onderhoud	nodig	en	Jezus	heeft	ons	
de	beste	onderhoudsmiddelen	gegeven	die	er	maar	zijn.	Natuurlijk	moeten	we	op	een	juiste	



manier	zorgen	voor	ons	lichaam.	Gezonde	voeding	is	belangrijk	voor	het	natuurlijke,	maar	
het	natuurlijke	staat	niet	los	van	de	geestelijke	wereld.	Vanuit	de	geestelijke	wereld	worden	
we	aangevallen	in	onze	natuurlijke	wereld.	Kunnen	we	dat	voorkomen?	Niet	alles	kunnen	we	
voorkomen.	Satan	zal	op	veel	gebied	zijn	aanvallen	blijven	uitvoeren	door,	op	wat	voor	
manier	dan	ook,	onze	ziel	en	ons	lichaam	te	beroeren.	Onze	strijd	is	dan	ook	niet	vleselijk	
maar	geestelijk.		
Want	wij	hebben	de	strijd	niet	tegen	vlees	en	bloed,	maar	tegen	de	overheden,		tegen	de	
machten,	tegen	de	wereldbeheersers	van	de	duisternis	van	dit	tijdperk,	tegen	de	geestelijke	
machten	van	het	kwaad	in	de	hemelse	gewesten.		(Efeze	6:12)	
	
Met	de	doop	maakten	we	een	statement	in	de	geestelijke	wereld	betreffende	onze	status	
die	onveranderlijk	is.	
Met	het	gebruiken	van	het	avondmaal,	het	brood	en	de	wijn	die	de	gemeenschap	zijn	met	
het	lichaam	en	bloed	van	Christus,	maken	we	steeds	opnieuw	het	statement	in	de	
geestelijke	wereld	dat	de	staat	van	onze	ziel	en	ons	lichaam	genezen	is.	Door	deze	middelen	
te	gebruiken,	onderhouden	we	ons	lichaam	en	onze	ziel	op	de	juiste	wijze.	Als	we	het	
onderhoud	regelmatig	uitvoeren	houden	we	het	gebouw,	de	tempel	in	stand.	
In	Handelingen	2	lezen	we	dat	de	gelovigen	dagelijks	het	brood	braken	van	huis	tot	huis.	Alle	
dagen	gebruikten	ze	thuis	het	avondmaal	met	elkaar	en	volharden	daarin.	Elke	dag	pleegden	
ze	onderhoud	aan	de	tempel	van	de	Heilige	Geest.	
	
In	de	nacht	waarin	de	Israëlieten	Egypte	verlieten	was	er	niemand	ziek	of	zwak	of	enorm	
vermoeid.	De	Israëlieten	werden	enorm	onderdrukt,	misbruikt	en	afgesloofd.	De	dag	
voorafgaand	aan	de	nacht	waarin	ze	wegtrokken	uit	Egypte	hebben	ze	gewoon	gewerkt,	
gediend	als	slaven.	Reken	maar	dat	ze	moe	waren.	Kapot	geslagen	en	zieke	lichamen	hadden	
ze.	Ze	hadden	overdag	geslaafd,	‘s	avonds	Pesach	gevierd,	de	huizen	van	de	Egyptenaren	
leeg	geroofd	en	daarna	gingen	ze	te	voet	in	de	nacht	op	reis	zonder	gerust	te	hebben	te.	Wat	
een	kracht	zat	er	in	het	gebruiken	van	de	Pesach	maaltijd,	in	het	eten	van	het	lam	dat	heen	
wees	naar	hét	Lam.	Wat	een	kracht	moet	er	dan	niet	zitten	als	wij	eten	van	het	Lam.	Jezus,	
het	volmaakte	Lam,	zegt	over	zijn	lichaam,	“Dit	is	het	brood	des	Levens”.	Als	wij	dan	gebruik	
maken	van	dit	Levensbrood,	brengt	dat	leven	in	ons.	Als	wij	het	brood	dat	wij	breken	eten,	
dan	is	dat	de	gemeenschap	met	het	lichaam	van	Jezus,	de	gemeenschap	met	het	Brood	van	
Leven.		
Zoveel	kracht	zat	er	in	het	eten	van	het	Pesach	lam	dat	de	Israëlieten	zonder	ziekte,	
moeheid,	pijnlijke	lichamen	of	wat	ook,	te	voet	het	land	uit	gingen.	
Zoveel	te	meer	zit	er	kracht	in	het	eten	van	het	Paas	Lam,	Jezus	Christus,	dat	voor	ons	
geslacht	is.	Gelooft	u	dat	die	kracht	zit	in	het	avondmaal?	Dit	is	het	evangelie	wat	verkondigd	
wordt.		
Hebreeën	4:2	Want	ook	aan	ons	is	het	Evangelie	verkondigd,	evenals	aan	hen.	Maar	het	
gepredikte	woord	bracht	hun	geen	voordeel,	omdat	het	niet	met	geloof	gepaard	ging	bij	hen	
die	het	hoorden.	
Echter,	als	u	dit	evangelie	gepaard	laat	gaan	met	uw	geloof	zal	het	u	nut	doen.	
	
Dagelijks	onderhoud	voor	onze	staat	is	van	Levensbelang.	Wanneer	we	aangevallen	worden	
door	satan	is	het	goed	om	een	tegenaanval	te	doen,	om	satan	te	weerstaan.		
Bij	ziekte	of	pijn	in	ons	lichaam	of	onze	ziel	gebruiken	we	vaak	medicijnen	van	de	dokter	
volgens	voorschrift.	Tot	zelfs	3x	daags.	Ongeacht	de	bijwerkingen.	



Is	het	dan	juist	niet	van	belang	om	Het	Medicijn,	JEZUS,	te	gebruiken	volgens	voorschrift?	
“Doe	dat	tot	Mijn	gedachtenis”,	zonder	bijwerkingen	maar	met	een	enorme	uitwerking!	
Wordt	u	aangevallen	in	uw	ziel	of	lichaam,	gebruik	Het	Medicijn	dan	3x	daags	als	
tegenaanval	totdat	de	aanval	over	is	en	ga	daarna	weer	over	op	de	dagelijkse	
onderhoudsdosis.	Houd	uw	lichaam,	De	Tempel	van	de	Heilige	Geest,	in	orde	en	uw	ziel,	wat	
het	inwendige	van	de	Tempel	is.		En	drink	de	beker	van	dankzegging,	de	wijn,	welke	de	
gemeenschap	is	met	het	bloed	van	Christus.	Hiermee	bevestigen	wij	dat	we	gereinigd,	
geheiligd,	genezen,	dat	wij	volmaakt	zijn.		
	
Colossenzen	2:	
	
6	Zoals	u	dan	Christus	Jezus,	de	Heere,	hebt	aangenomen,	wandel	in	Hem,	
7	geworteld	en	opgebouwd	in	Hem,	en	bevestigd	in	het	geloof,	zoals	u	onderwezen	bent;		
wees	daarin	overvloedig,	met	dankzegging.	
8	Pas	op	dat	niemand	u	als	buit	meesleept	door	de	filosofie	en	inhoudsloze	verleiding,	
volgens	de	overlevering	van	de	mensen,	volgens	de	grondbeginselen	van	de	wereld,	maar	
niet	volgens	Christus.	
9	Want	in	Hem	woont	heel	de	volheid	van	de	Godheid	lichamelijk.	
10	En	u	bent	volmaakt	geworden	in	Hem,	Die	het	Hoofd	is	van	iedere	overheid	en	macht.	
	
De	genade	van	onze	Heere	Jezus	Christus	zij	met	uw	geest,	Amen		(Filemon	1:25)	
	
	
	
	
	
	
	


