
Reinigende	Hoop.	
	
En	ieder	die	deze	hoop	op	Hem	heeft,	reinigt	zich,	zoals	Hij	rein	is.	(1Johannes	3:3)	
	
Hoe	vaak	proberen	we	ons	best	te	doen	om	zo	christelijk	mogelijk	te	leven?	En	hoe	vaak	
moeten	we	erkennen	dat	het	weer	niet	is	gelukt.	Onze	focus	ligt	op	het	doen	van	het	goede,	
maar	zodra	we	dat	gaan	doen	leggen	we	onszelf	weer	een	wet	op	die	ons	alleen	maar	
veroordeeld	als	het	fout	gaat.	Als	we	zeggen,	‘je	moet	goed	je	best	doen	hoor	om	zo	netjes	
mogelijk	te	leven’	zeggen	we	ook	meteen,	‘je	mag	geen	zondige	dingen	doen’.	Zie,	een	wet.	
En	een	wet	prikkelt	tot	het	doen	van	zonde	en	de	kracht	van	de	zonde	is	de	wet.	(1Korinthe	
15:56)		
	
Maar	we	willen	zo	graag	rein	zijn.	We	willen	zo	graag	heilig	zijn.	We	willen	zo	graag	goed	
leven,	ons	best	doen	om	niet	te	zondigen	en	het	lukt	ons	maar	niet.	Die	wet	zet	er	zo	diep	
ingesleten.		
Lieve	mensen,	Christus	heeft	ons	vrijgemaakt	van	de	wet	van	de	zonde	en	van	de	dood.	
Onze	vrijheid	hebben	wij	niet	kunnen	verdienen.	Wij	konden	niet	voldoen	aan	de	eis	van	de	
wet	omdat	de	wet	volmaaktheid	eiste.	Een	enkele	overtreding,	hoe	klein	ook,	en	we	zijn	
schuldig	aan	heel	de	wet.	En	de	wet	veroordeeld	ons	tot	de	doodstraf.	
Maar,	Jezus	kwam	en	vervulde	voor	ons	de	wet	door	de	wet	volkomen	te	houden.	Geen	
enkele	overtreding	heeft	Jezus	begaan.	Jezus	kwam	om	voor	ons	de	veroordeling	van	de	wet	
te	dragen.	Jezus	kwam	om	de	doodstraf	te	ondergaan	als	een	gewillig	offer.	Door	het	
aannemen	van	dit	offer	worden	wij	vrij.	Vrij	van	de	wet.	Vrij	van	de	eis	van	de	wet.	Vrij	van	
de	macht	van	de	zonde	van	de	wet,	ja	zelfs	vrij	gemaakt	van	de	dood	van	de	wet.		
Wij	kunnen	Leven	dankzij	het	offer	van	Jezus.	Uit	genade	zijn	wij	zalig	geworden.	Gelooft	u	
dat?	Is	dat	uw	hoop?	Wij	kunnen	het	niet	bewerkstelligen,	alleen	geloven,	alleen	hopen.	Wat	
gelooft	u?	
	
Het	geloof	nu	is	een	vaste	grond	van	de	dingen	die	men	hoopt,	en	een	bewijs	van	de	zaken	
die	men	niet	ziet.	(Hebreeën	11:1)	
Uw	geloof	is	een	vaste	grond	en	welke	grond	is	dat?	Gelooft	u	dat	Jezus	voor	u	gestorven	is?	
Gelooft	u	dat	de	Vader	uw	zonden	heeft	vergeven	door	het	offer	van	Jezus.	Als	we	dat	
geloven,	dat	aangenomen	hebben,		is	Jezus	onze	vaste	grond.	Jezus	is	onze	rots	en	in	hem	
ligt	ons	geloof	verankerd.	We	zijn	geworteld	en	opgebouwd	in	Hem	en	bevestigd	in	het	
geloof,	waardoor	wij	wandelen	in	Hem	en	overvloedig	zijn	in	dankzegging.	(Colossenzen	2:6-
7)	Dit	is	een	zeker	weten.	Dit	is	wat	de	bijbel	zegt,	dit	is	wat	God	zelf	zegt.		
	
Dit	zekere	weten	zegt	ook	dat,	‘als	Hij	geopenbaard	zal	worden,	wij	Hem	gelijk	zullen	zijn;	
want	wij	zullen	Hem	zien	zoals	Hij	is.’	(1Johannes	3:2)	
Gelooft	u	dat	u	gereinigd	bent	door	het	bloed	van	Jezus.	Jezus	was	volmaakt	rein	en	Zijn	
bloed	reinigt	ons	van	al	onze	zonden.		
En	ieder	die	deze	hoop	op	Hem	heeft,	reinigt	zich,	zoals	Hij	rein	is.	(1Johannes	3:3)	
	
Het	is	niet	zo	dat	we	door	deze	hoop	te	hebben	onszelf	kunnen	reinigen.	Nee.	De	reinigende	
kracht	zit	in	de	hoop,	zit	in	Jezus	die	onze	hoop	is.	U	kunt	uzelf	niet	reinigen.	Het	bloed	van	
Jezus	reinigt.	Het	evangelie	van	Christus	is	een	kracht	Gods	tot	zaligheid	voor	een	ieder	die	
gelooft.		



De	wet	is	de	kracht	van	de	zonde	die	dood.		
Jezus	is	de	kracht	van	de	zaligheid	die	LEVEN	geeft!	
Dit	is	onze	reinigende	hoop.	Stop	dan	maar	met	uw	best	doen	en	hou	uw	ogen	gericht	op	
Jezus.	Hij	heeft	het	volbracht	voor	u,	Hij	heeft	u	gereinigd,	en	wij	weten	dat,	als	Hij	
geopenbaard	zal	worden,	wij	Hem	gelijk	zullen	zijn;	want	wij	zullen	Hem	zien	zoals	Hij	is. 
	
Hallelujah!		Amen!	


