
Vergeving	of	Vergeven.	
	
David	zegt	in	Psalm	32:1	‘Welzalig	is	hij	van	wie	de	overtreding	vergeven,	van	wie	de	zonde	
bedekt	is.	
2	Welzalig	de	mens	wie	de	HEERE	de	ongerechtigheid	niet	toerekent,	en	in	wiens	geest	geen	
bedrog	is’,	en	Paulus	haalt	dit	aan	in	Romeinen	4.		
	
Veel	kinderen	van	God	worstelen	met	de	vraag,	zijn	mijn	zonden	vergeven	of	moet	ik	ze	
eerst	belijden	en	vergeving	vragen	aan	God?	Ontvang	ik	alleen	vergeving	als	ik	mijn	zonden	
belijdt?	
	
Het	antwoord	is	te	vinden	in	Psalm	32,	Romeinen	4	en	1	Johannes.	Degene	die	zeggen	dat	
we	altijd	onze	zonden	moeten	belijden	om	vergeving	te	ontvangen	baseren	dat	op	het	
Bijbelgedeelte	in	1	Johannes	1:	9	Als	wij	onze	zonden	belijden:	Hij	is	getrouw	en	rechtvaardig	
om	ons	de	zonden	te	vergeven	en	ons	te	reinigen	van	alle	ongerechtigheid.		
En	dit	is	natuurlijk	een	waarheid	waar	we	volmondig	amen	op	zeggen.	Maar	het	is	goed	om	
even	verder	te	kijken	dan	deze	tekst	en	ons	af	te	vragen	tegen	wie	Johannes	dit	zegt.	
	
1Wat	er	was		vanaf	het	begin,	wat	wij	gehoord	hebben,	wat	wij	gezien	hebben	met	onze	
ogen,		wat	wij	aanschouwd	hebben		en	onze	handen	getast	hebben	van	het	Woord	des	levens	
2–	want	het	leven	is	geopenbaard	en	wij	hebben	het	gezien,	en	wij	getuigen	en	verkondigen	
u	het	eeuwige	leven,	dat	bij	de	Vader	was	en	aan	ons	is	geopenbaard	–	
3	wat	wij	gezien	en	gehoord	hebben,	verkondigen	wij	u,	opdat	ook	u	gemeenschap	met	ons	
hebt;	en	deze	gemeenschap	van	ons	is	er	ook	met	de	Vader	en	met	Zijn	Zoon	Jezus	Christus.	
4	En	deze	dingen	schrijven	wij	u,	opdat	uw	blijdschap	volkomen	wordt.	
	
Johannes	schrijft	hier	over	het	Levende	Woord	wat	er	al	was	en	wat	ze	hebben	gezien	en	
aangeraakt,	openbaringen	die	hij	en	zijn	medegelovigen	hebben	ontvangen	en	de	
gemeenschap	die	zij	met	elkaar	hebben.	
En	dit	schrijft	hij	aan	mensen	zodat	deze	mensen	ook	gemeenschap	zullen	hebben	met	hen	
en	met	de	Vader	en	met	Zijn	Zoon	Jezus	Christus	opdat	hun	blijdschap	volkomen	zal	worden.	
Deze	mensen	staan	dus	nog	buiten	de	gemeenschap	die	de	gelovigen	hebben	met	elkaar	en	
met	de	Vader	en	de	Zoon.	Johannes	richt	zich	hier	dus	tegen	de	ongelovigen	en	niet	tegen	
de	kinderen	van	God.	
	
In	het	volgende	deel	van	het	hoofdstuk	deelt	Johannes	de	boodschap	die	hij	gehoord	heeft	
van	Jezus,	de	reactie	die	de	ongelovigen	kunnen	hebben	op	deze	boodschap	en	de	gevolgen	
van	deze	reactie.	
	
5	En	dit	is	de	boodschap	die	wij	van	Hem	gehoord	hebben	en	aan	u	verkondigen,		dat	God	
licht	is	en	dat	in	Hem	in	het	geheel	geen	duisternis	is.	
6	Als	wij	zeggen	dat	wij	gemeenschap	met	Hem	hebben	en	wij	toch	in	de	duisternis	
wandelen,	liegen	wij	en	doen	de	waarheid	niet.	
7	Maar	als	wij	in	het	licht	wandelen,	zoals	Hij	in	het	licht	is,	hebben	wij	gemeenschap	met	
elkaar,		en	het	bloed	van	Jezus	Christus,	Zijn	Zoon,	reinigt	ons	van	alle	zonde.	
8	Als	wij	zeggen	dat	wij	geen	zonde	hebben,	misleiden	wij	onszelf	en	is	de	waarheid	niet	in	
ons.	



9	Als	wij	onze	zonden	belijden:	Hij	is	getrouw	en	rechtvaardig	om	ons	de	zonden	te	vergeven	
en	ons	te	reinigen	van	alle	ongerechtigheid.	
10	Als	wij	zeggen	dat	wij	niet	gezondigd	hebben,	maken	wij	Hem	tot	leugenaar	en	is	Zijn	
woord	niet	in	ons.	
	
In	dit	hoofdstuk	richt	Johannes	zich	duidelijk	tot	de	ongelovigen	en	heeft	deze	boodschap	
voor	hen	geschreven.	
	
In	het	volgende	hoofdstuk	echter	richt	Johannes	zich	tot	een	heel	andere	groep	mensen	en	
spreekt	hen	aan	met	kinderen,	met	broeders,	met	vaders	en	met	jonge	mannen.	
Johannes	wijst	hier	niet	op	het	voorgaande	maar	op	de	volgende	dingen.	Voor	de	
ongelovigen	schreef	Johannes	het	ene,	voor	de	gelovigen,	de	kinderen	van	God	het	andere	
opdat	zij	niet	zondigen.		
	
1Mijn	kinderen,	ik	schrijf	u	deze	dingen,	opdat	u	niet	zondigt.	En	als	iemand	gezondigd	heeft:	
wij	hebben		een	Voorspraak		bij	de	Vader,	Jezus	Christus,	de	Rechtvaardige.	
2	En	Hij	is		een	verzoening	voor	onze	zonden;	en	niet	alleen	voor	de	onze,	maar	ook	voor	de	
zonden		van	de	hele	wereld.	
3	En	hierdoor	weten	wij	dat	wij	Hem	kennen,	namelijk	als	wij	Zijn	geboden	in	acht	nemen.	
4	Wie	zegt:	Ik	ken	Hem,	en	Zijn	geboden	niet	in	acht	neemt,	is	een	leugenaar	en	in	hem	is	de	
waarheid	niet.	
5	Maar	ieder	die	Zijn	Woord	in	acht	neemt,	in	hem	is	werkelijk	de	liefde	van	God	volmaakt	
geworden.		Hierdoor	weten	wij	dat	wij	in	Hem	zijn.	
6	Wie	zegt	in	Hem	te	blijven,		moet	ook	zelf	zo	wandelen	als	Hij	gewandeld	heeft.	
7	Broeders,	ik	schrijf	u		geen	nieuw	gebod,	maar	een	oud	gebod,	dat	u	vanaf	het	begin	hebt	
gehad;	dit	oude	gebod	is	het	woord	dat	u	vanaf	het	begin	hebt	gehoord.	
8	Toch	schrijf	ik	u		een	nieuw	gebod,	dat	waar	is	in	Hem	en	in	u,	want	de	duisternis	gaat	
voorbij	en	het	ware	licht	schijnt	reeds.	
9	Wie	zegt	dat	hij	in	het	licht	is	en	zijn	broeder	haat,	die	is	tot	nog	toe	in	de	duisternis.	
10	Wie	zijn	broeder	liefheeft,		blijft	in	het	licht,	en	er	is	in	hem	niets	dat	anderen	doet	
struikelen.	
11	Maar	wie	zijn	broeder	haat,	is	in	de	duisternis	en	wandelt	in	de	duisternis,	en	weet	niet	
waar	hij	heen	gaat,	omdat	de	duisternis	zijn	ogen	verblind	heeft.	
12	Ik	schrijf	u,	lieve	kinderen,	want	de	zonden	zijn	u	vergeven	omwille	van	Zijn	Naam.	
13	Ik	schrijf	u,	vaders,	omdat	u	Hem	kent	Die	er	vanaf	het	begin	is.	Ik	schrijf	u,	jonge	mannen,	
omdat	u	de	boze	hebt	overwonnen.	Ik	schrijf	u,	kinderen,	omdat	u	de	Vader	kent.	
14	Ik	heb	u	geschreven,	vaders,	omdat	u	Hem	kent	Die	er	vanaf	het	begin	is.	Ik	heb	u	
geschreven,	jonge	mannen,	omdat	u	sterk	bent	en	het	Woord	van	God	in	u	blijft	en	u	de	boze	
hebt	overwonnen.	
15	Heb	de	wereld	niet	lief	en	ook	niet	wat	in	de	wereld	is.		Als	iemand	de	wereld	liefheeft,	is	
de	liefde	van	de	Vader	niet	in	hem.	
16	Want	al	wat	in	de	wereld	is:	de	begeerte	van	het	vlees,	de	begeerte	van	de	ogen	en	de	
hoogmoed	van	het	leven,	is	niet	uit	de	Vader,	maar	is	uit	de	wereld.	
17	En	de	wereld	gaat	voorbij	met	haar	begeerte;	maar	wie	de	wil	van	God	doet,	blijft	tot	in	
eeuwigheid.	
		



Prachtig	en	helder	stuk	dit	gedeelte.	Johannes	richt	zich	tot	de	gelovigen	en	zegt	dan	als	een	
gelovige	gezondigd	heeft,	hij	een	Voorspraak	heeft	bij	de	Vader,	Jezus	Christus,	en	dat	Jezus	
Christus	een	verzoening	is	voor	al	onze	zonden.	
Jezus	is	een	verzoening	voor	onze	zonden.	Jezus	gaat	geen	verzoening	worden,	Jezus	gaat	
geen	verzoening	meer	doen,	Jezus	is	een	verzoening	voor	onze	zonden.	Als	wij	Jezus	hebben	
ontvangen	in	ons	uit	genade	en	door	geloof	Hem	hebben	aangenomen	dan	zijn	wij	verzoend	
met	de	Vader.	Dan	zijn	wij	verzoend,	gereinigd,	vergeven,	geheiligd	en	geen	zonde	kan	daar	
verandering	in	brengen.	Ook	ons	belijden	of	vergeving	vragen	brengt	daar	geen	verandering	
in.	Daardoor	worden	wij	niet	heiliger.	Als	dat	wel	zo	zou	zijn	worden	we	niet	meer	verzoend,	
meer	gereinigd,	meer	vergeven	of	heiliger	door	genade	maar	door	verdienste.	En	als	het	
door	verdienste	is	ontvangen	we	loon	naar	werken	en	niet	naar	genade.	Dan	wordt	het	
gerechtvaardigd	worden	een	wet	en	vallen	we	uit	de	genade.	(Galaten	5:4)	
Niet	het	belijden	van	onze	zonden	en	vergeving	vragen	zorgt	ervoor	dat	we	steeds	minder	
zonden	gaan	doen,	maar	het	besef	dat	we	De	Gerechtigheid	Gods	In	Christus	Jezus	Zijn,	
zorgt	ervoor	dat	we	steeds	minder	zonden	doen.	
	
Onder	het	oude	verbond	was	het	van	belang	dat	de	zonden	steeds	beleden	werden	en	er	
verzoening	werd	gedaan	voor	de	zonden	omdat	het	offer	wat	werd	gebracht	niet	volkomen	
was.	Steeds	opnieuw	moest	er	geofferd	worden,	steeds	opnieuw	de	zonden	beleden	en	
steeds	opnieuw	vergeving	gevraagd.		
Maar	Jezus	die	zichzelf	gaf,	het	volkomen	offer,	heeft	voor	eens	en	voor	altijd	verzoening	
gedaan	voor	de	zonden.	
	
Hebreeën	9:26 Want	dan	had	Hij	vanaf	de	grondlegging	van	de	wereld	dikwijls	moeten	
lijden.	Maar	nu	is	Hij	bij	de	voleinding	van	de	eeuwen	eenmaal	geopenbaard	om	de	zonde	
teniet	te	doen	door	het	offer	van	Zichzelf.	
	
Hebreeën	10:10	Op	grond	van	die	wil	zijn	wij	geheiligd		door	het	offer	van	het	lichaam	van	
Jezus	Christus,	eens	en	voor	altijd	gebracht.	
	
David	die	onder	het	oude	verbond	leefde	zag	vooruit	naar	dat	wat	komen	zou	toen	hij	zei	in	
Psalm	32:1	‘Welzalig	is	hij	van	wie	de	overtreding	vergeven,	van	wie	de	zonde	bedekt	is.	
2	Welzalig	de	mens	wie	de	HEERE	de	ongerechtigheid	niet	toerekent,	en	in	wiens	geest	geen	
bedrog	is’.		
Dit	is	een	zaligspreking	waaraan	Paulus	refereert	en	wat	we	hebben	ontvangen	als	kind	van	
God.	
Als	kind	van	God	zijn	wij	vergeven,	zijn	al	onze	zonden	bedekt.	Maar	waarmee	zijn	dan	onze	
zonden	bedekt?	Al	onze	zonden	zijn	bedekt	door	het	bloed	van	Jezus	Christus.	Niet	door	het	
bloed	van	stieren	en	bokken.		Als	de	Vader	dan	naar	onze	zonden	kijkt	ziet	Hij	geen	zonden	
maar	ziet	Hij	het	bloed	van	Zijn	Zoon	onze	Heere	Jezus	Christus.	
Er	zijn	kinderen	van	God	die	De	Vader	vragen	om	hun	hun	zonden	bekend	te	maken	zodat	zij	
deze	kunnen	belijden	om	op	die	manier	heiliger	te	worden	in	dit	leven.	Dit	is	onmogelijk	en	
gaat	de	Vader	niet	doen	omdat	Hij	alleen	het	bloed	van	Zijn	Zoon	ziet	en	niet	onze	zonden.	
Wij	vragen	dan	eigenlijk	aan	de	Vader	of	Hij	het	bloed	van	Zijn	Zoon	aan	de	kant	wil	vegen,	
of	Hij	het	offer	van	Jezus	opzij	wil	schuiven.	Lieve	mensen,	wat	een	dwaasheid.	De	Vader	zal	
en	kan	dat	nooit	doen.	De	toorn	van	de	Vader	is	gestild	door	het	offer	van	Jezus	en	Hij	heeft	
Zichzelf	met	deze	wereld	verzoend.		



2Korinthe	5:19	God	was	het	namelijk	Die	in	Christus	de	wereld	met	Zichzelf	verzoende,	en	
aan	hen	hun	overtredingen	niet	toerekende;	en	Hij	heeft	het	woord	van	de	verzoening	in	ons	
gelegd.	
	
God	rekent	de	zonden	niet	toe.	Christus	rekent	het	ons	wel	toe	als	wij	zijn	offer	niet	
aanvaarden,	als	wij	Hem	niet	aannemen	en	zal	daar	eens	rechtvaardig	over	oordelen.	
Ook	de	Heilige	Geest	laat	ons	onze	zonden	niet	zien.	Dat	is	niet	Zijn	werk.	De	Heilige	Geest	is	
ons	gegeven	als	trooster	en	niet	als	aanklager.	Wat	de	heilige	Geest	wel	doet	is	de	wereld	
overtuigen	van	zonde.	Dat	is	er	dus	maar	één	en	wel	de	zonde	dat	de	wereld	niet	in	Jezus	
heeft	geloofd.	Johannes	16.	
	
Misschien	vraagt	u	zich	nu	af	als	kind	van	God,	is	het	dan	niet	goed	om	mijn	zonden	te	
belijden?	Als	u	zich	bewust	bent	van	een	zonde	is	het	zeker	goed	om	te	belijden.	Niet	om	
vergeving	te	ontvangen	maar	omdat	u	vergeven	bent.	Dank	de	Vader	voor	de	vergeving	
maar	gaat	de	Vader	niet	om	vergeving	vragen.	Wat	moet	de	Vader	vergeven	wat	Hij	al	
vergeven	heeft?	God	is	niet	dubbelhartig.	God	is	niet	een	God	die	zegt,	kruip	voor	mij	maar	
even	in	het	stof.	God	is	rechtvaardig	in	het	rechtvaardig	maken	van	zondaren.	Jezus	heeft	
voor	ons	in	het	stof	gekropen,	jezus	heeft	voor	ons	betaald,	en	als	wij	Hem	hebben	
aangenomen	zijn	wij	gerechtvaardigd	voor	eens	en	altijd.	Dan	is	ons	leven	van	verleden,	
heden	en	toekomst	gevuld	met	Zijn	Genade.			
	
Bileäm	wordt	door	koning	Balak	verzocht	om	het	volk	Israël	te	vervloeken.	Echter	Bileäm	is	
niet	in	staat	om	het	volk	te	vervloeken	maar	alleen	om	het	te	zegenen.	Deze	heidense	man	is	
alleen	maar	in	staat	om	de	woorden	van	de	HEERE,	de	allerhoogste	God,	door	te	geven.	
Balak	is	teleurgesteld	en	verzoekt	Bileäm	nogmaals	om	het	volk	Israël	te	vervloeken.	De	
HEERE	ontmoet	Bileäm	weer	en	legt	hem	een	woord	in	zijn	mond.	Numeri	23,	En	Balak	zei	
tegen	hem:	Wat	heeft	de	HEERE	gesproken?	
18	Toen	hief	hij	zijn	spreuk	aan	en	zei:	Sta	op,	Balak,	luister;	hoor	mij	aan,	zoon	van	Zippor.	
19	God	is	geen	man,	dat	Hij	liegen	zou,	of	een	mensenkind,	dat	Hij	ergens	berouw	over	
hebben	zou.	Zou	Híj	iets	zeggen	en	het	dan	niet	doen?	Zou	Híj	spreken	en	het	niet	gestand	
doen?	
20	Zie,	ik	kreeg	opdracht	om	te	zegenen:	als	Hij	zegent,	kan	ik	het	niet	keren.	
21	Hij		aanschouwt	geen	onrecht	in	Jakob;	ook	ziet	Hij	geen	kwaad	in	Israël	aan.	De	HEERE,	
zijn	God,	is	met	hem,	en	de	jubelklank	van	de	Koning	is	bij	hem.		
	
Bileäm	stond	op	een	berg	toen	hij	naar	de	Israëlieten	keek	en	wat	hij	zag	was	de	vorm	van	
het	kruis.	De	opstelling	van	de	stammen	van	Israël	was	niet	voor	niets	op	deze	manier.	Ook	
God	zag	van	bovenaf	het	kruis.	In	het	kruispunt	van	het	kruis	stond	de	tabernakel	waar	de	
offers	van	verzoening	werden	gebracht,	waar	het	bloed	werd	gesprenkeld	op	de	ark	van	het	
verbond,	op	het	verzoendeksel.	Van	boven	dit	verzoendeksel	sprak	God,	Ik	zie	geen	zonden	
in	Jakob,	ik	zie	geen	overtreding	in	Israël.	Onder	dat	verzoendeksel,	in	de	ark,	lag	de	wet.	De	
wet	die	tegen	ons	getuigde	van	zonden.	De	wet	die	ons	aanklaagde,	de	wet	die	ons	
veroordeelde.	Maar	die	wet	was	bedekt	door	het	met	bloed	besprenkelde	verzoendeksel.	
Het	bloed	van	stieren	en	bokken.	Dit	was	de	genade	onder	het	oude	verbond.	Een	verbond	
dat	onvolkomen	was.	
	
Maar	deze	zegen	die	Bileäm	sprak	was	voor	de	Israëlieten	toch?	



	
Jakob	was	het	nageslacht,	het	zaad	van	Abraham	en	alle	beloften	en	zegeningen	komen	hem	
toe.	Door	het	geloof	zijn	wij	Abrahams	zaad.	Galaten	3:7	Begrijp	dan	toch	dat	zij	die	uit	het	
geloof	zijn,	Abrahams	kinderen	zijn.		
Als	wij	dan	Abrahams	kinderen	zijn,	zijn	de	beloften	en	zegeningen	aan	hem	en	zijn	
nageslacht	gedaan,	ook	voor	ons.	Dan	geldt	voor	ons	die	door	het	geloof	Abrahams	zaad	zijn,	
Hij		aanschouwt	geen	onrecht	in	Jakob;	ook	ziet	Hij	geen	kwaad	in	Israël	aan.	De	HEERE,	zijn	
God,	is	met	hem,	en	de	jubelklank	van	de	Koning	is	bij	hem.	
	
De	HEERE	onze	allerhoogste	God	is	met	ons	en	er	is	voortdurend	een	jubelklank	van	de	
Koning	bij	ons	en	omdat	Hij	die	bij	ons	is	ook	in	ons	is,	is	die	jubelklank	van	de	Koning	ook	in	
ons.	Naar	welke	klank	wilt	u	luisteren?	De	jubelklank	van	de	koning	voor	u	of	de	aanklacht	
van	satan	tegen	u?	
	
Zo	is	er	dan	geen	veroordeling	voor	hen	die	in	Christus	Jezus	zijn.	Welzalig	bent	u	als	uw	
zonden	bedekt	zijn	door	het	bloed	van	Jezus.	
	
De	genade	van	de	Heere	Jezus	Christus,	de	liefde	van	God	en	de	gemeenschap	van	de	
Heilige	Geest	zij	met	u	allen.	Amen.	(2Korinthe	13:13)	
	
	
	
	
 
	


