Ruud Bal

Over de dopen.

Deel 1

De waterdoop.



Inleiding

Over de dopen?! Waarom?

Alweer een studie over de doop. Wat is er al veel geschreven,
gediscussieerd, gedacht, geoordeeld en veroordeeld over de
dopen. Waarom dan toch weer een studie over de doop?
Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeén dat ze niet
opnieuw een fundament willen leggen over de dopen:

Hebreeén 6:1-2

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot
Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid,
zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van
dode werken en van geloof in God,

2 van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de
opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

Ik denk dat het hard nodig is om opnieuw een fundament te
leggen over de dopen, om terug te gaan naar het eerste
onderwijs van Christus, zodat we kunnen doorgaan tot de
volmaaktheid. Wat hebben we ontvangen door de komst van
Jezus, door het offer van Jezus, door de komst van de Heilige
Geest? Veel zijn we kwijtgeraakt, is ons ontroofd door de
listige zetten van satan.

Eén vraag wil ik behandelen: wat zijn de meest Bijbelse
dopen? In dit eerste deel ga ik in op de waterdoop en in het
tweede deel wil ik de doop met de Heilige Geest behandelen.
Ons gezin, mijn vrouw en ik zijn ondergedompeld in de
geloofsdoop. Hoe kwamen we er toe om dat te doen? De
aanleiding was wel bijzonder.

Mijn vrouw, onze kinderen en ik zijn als baby gedoopt. Dat
hoorde zo, was de gewoonte en de opdracht. Onze ouders
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deden het zo, dus wij ook maar. Hebben we daar toen over
nagedacht? Over de leer rond de doop en alles wat er bij
hoorde? Het antwoord is kort: nee. Hierin moet ik mijn
schuld belijden en mijn tekort toegeven. We deden het
omdat het zo hoorde. Uit gewoonte en ik denk als ik heel
eerlijk ben ook een beetje uit bijgelovigheid. Simpel gezegd:
we wisten niet beter. Bijna iedere maand werd er wel
gedoopt. Telkens hetzelfde ritueel. Telkens hetzelfde
formulier. Een enkele keer was het anders. Als er belijdenis
werd gedaan door een volwassen persoon die niet als kind
was gedoopt, dan werd die persoon op dat moment gedoopt.
Ik dacht dan wel van: zo, die persoon hoort er nu ook bij,
maar hij/zij heeft wel een verantwoording zeg. Een enkele
keer werd er wel eens of gesproken of gepreekt over de
kinderdoop, maar veel begreep ik er niet van. Sommige zaken
moest je zien ‘in het wezen van het geloof’ en nog meer van
die termen waarvan ik dacht: het zal wel, voor mij is dat te
moeilijk. Ik ga er mijn hoofd niet meer over breken. Dat
hebben anderen al gedaan. Al eeuwen lang wordt het zo
geleerd en gedaan, dus zal het wel goed zijn.

Mij werd ook voorgehouden dat ik een streepje voor had op
een ander die niet gedoopt was, omdat ik met mijn gedoopte
voorhoofd naar de Heere mocht gaan. Ik mocht er dan op
pleiten dat de Heere met mij begonnen was en dan vragen of
Hij het werk af wilde maken. Tegelijkertijd kon het ook tegen
mij getuigen als ik onbekeerd zou sterven. Dat maakte mij
dan weer bang.

Maar niet teveel over piekeren.

Na een aantal zeer ingrijpende gebeurtenissen waar ik nu
niet op in wil gaan, diverse gesprekken met anderen en
gedachten en ervaringen van anderen, ben ik zelf meer na
gaan denken en vooral lezen in de Bijbel over de doop. Ik
wilde graag inhoudsvolle argumenten vinden om de
kinderdoop te legitimeren. Daarom heb ik een boek gelezen
waarin de schrijver op een open en inhoudsvolle wijze de
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kinderdoop en de volwassendoop probeert tegen het licht te
houden. De schrijver is een voorstander van de kinderdoop,
maar probeert wel na te denken over geloofsdoop. Een
geweldige verhandeling, maar het overtuigde mij niet.

In dat boek wordt een kritische blik geworpen op diverse
aspecten van zowel de kinderdoop als de volwassendoop.
Echter, de argumenten die gebruikt worden, hoe de Bijbel
schrijft over de volwassendoop, getuigen van weinig
onderzoek.

Door de leiding van de Heilige Geest en na een heldere
Bijbelstudie stelde ik in geloof de vraag: ‘Wat verhinderd mij
gedoopt te worden’? Enkele familieleden van mij zouden
gedoopt worden door onderdompeling. Voor deze dienst
waren mijn gezin en ik uitgenodigd en wilden die ook bij-
wonen. Voordat deze dienst was gepasseerd gaven mijn
vrouw, een paar kinderen en ik aan gedoopt te willen worden
door onderdompeling’. Niet uit een lust tot sensatie of een
begeerte om in het middelpunt van de belangstelling te
staan. Integendeel: wil je gedoopt worden door
onderdompeling, dan word er wel een vraag gesteld. Hierop
zal voor God en de daarbij aanwezige mensen duidelijk
geantwoord moeten worden. Tevens is het zo dat een
getuigenis op zijn plaats is. Waarom niet?

1 Petrus 3:15 zegt immers:

15 Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd
bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap
vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en
eerbied.
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Om dit te getuigen voor al die mensen, was iets waar we
zeker niét naar uitzagen. Al die mensen die naar je kijken en
luisteren. Een microfoon voor je. Wat dit betreft, nee,
dankjewel.

Maar wat het geloof betreft, het vertrouwen, de
gehoorzaamheid en de belofte: Ja Heere, graag en helpt U
ons dan alstublieft zodat U alle lof, eer, aanbidding en
dankzegging ontvangt. Na deze geloofsdaad (de
geloofsdoop), hebben wij letterlijk de belofte ontvangen die
er staatin 1 Petrus 3:21:

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,..........

We hebben het letterlijk ontvangen en we weten van
meerdere broeders en zusters dat zij het ook hebben
ontvangen. De herinneringen, ons ge-weten (geheugen) uit
het verleden die ons telkens plaagden, ook na ontvangen
genade. Over de fouten en zonden die we hadden gedaan, de
hinderlijke gebeurtenissen die nog steeds ons denken
beinvloedden op een negatieve manier, zijn weg en komen
niet meer terug. Het in herinnering (ge-weten) roepen lukt
ons niet meer. Alles is achter gebleven in het badwater van
de doop.

Is dit alles een reden om je te laten dopen? De eigenlijke
reden is dat we gehoorzaam mogen zijn aan de Heere Jezus.
Hem volgen in alles. Kunnen wij dat? Nee. En toch..... zelfs in
Zijn begraven worden en Zijn opstaan kunnen we Hem
volgen, door ons bewust te laten dopen door
onderdompeling.

De Heere Jezus ging naar de Jordaan om door Johannes
gedoopt te worden:



Matthedls 3:13-15

13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar
Johannes, om door hem gedoopt te worden.

14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: lk
heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar
mij?

15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu
gebeuren, want op deze wijze past het ons alle
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

Dit is de grond waarop gedoopt wordt. Christus zelf heeft zich
laten dopen en daarna doopte Hij zelf (Johannes 3:22 en 26
en Johannes 4:1 en 2) of Hij gaf opdracht aan zijn leerlingen
om te dopen degenen die tot geloof kwamen. Na Zijn
opstanding gaf de Heere Jezus opnieuw de opdracht:

Matthels 28:19

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Jezus leerde geen kinderdoop. Jezus leerde en praktiseerde
de geloofsdoop, of zo u wilt de volwassendoop. Dit gebood
Hij ook Zijn discipelen. Hij gebood Zijn discipelen ook alles
wat Hij hen geleerd had in acht te nemen en anderen te
leren. Jezus gebiedt ons dat ook, te leren en te praktiseren,
alles wat Hij Zijn discipelen leerde. Daar hoort geen
kinderdoop bij. Eerst leren, onderwijzen, dan dopen:

Markus 16:15-16

15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik
het Evangelie aan alle schepselen.

16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd
worden.



Deze volgorde: ‘wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn’,
geloven en dan dopen, zien we in het Nieuwe Testament
telkens weer terug komen. En dat niet voor niets.

Maar er is meer. Zoals in het begin al staat, over de dopen,
duidt op meer dan één doop. Naast de waterdoop wordt er
ook gesproken over een doop in de Heilige Geest:

Handelingen 1:5
5 ereees maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden,
niet lang na deze dagen.

Deze doop wil ik behandelen in de volgende studie. Eerst
wilde ik beide dopen behandelen in één studie. Ik ben van
mening dat beide dopen even belangrijk zijn en bij elkaar
horen. Echter er is zoveel van te zeggen dat ik er toch maar
twee delen van heb gemaakt.



Hoofdstuk 1.

Geloofsdoop.

Wat is het uitgangspunt voor de geloofsdoop?

Dit is het uitgangspunt voor de geloofsdoop: Niet het oude
verbond van God met Abraham, maar het nieuwe verbond
van God met alle mensen en Christus als middelaar.

Laten we met elkaar gaan kijken wat de Bijbel zegt.

Het oude verbond was een verbond van God met Abraham
zonder bemiddelaar, althans er waren vele middelaars, maar
niets of niemand voldeed. Hierin ligt al het onvolmaakte. Niet
aan de kant van God, die in alles volmaakt is, maar aan de
kant van de mens Abraham, die verre van volmaakt was en
geen bemiddelaar had. Heel de ceremoniéndienst in het
oude testament wijst daar naar. Telkens weer moest er
opnieuw geofferd worden voor de zonden van het volk en de
priesters. Want ook de priesters waren niet heilig en hadden
iedere dag het offer nodig. Telkens opnieuw moest er bloed
vloeien. Dat begon al bij de besnijdenis. Duizenden en
duizenden offers zijn er gebracht, sterker nog, miljoenen
offers zijn er gebracht en nog was het niet genoeg. Maar al
deze dingen wezen heen naar dat ene volmaakte offer, de
zoveel betere, volmaakte bediening, Jezus Christus, de
Middelaar en eeuwige Hogepriester:

Psalm 40:7-9

7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en
graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord;

brandoffer en zondoffer hebt U niet geéist.

8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij
geschreven.

9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te
doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
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Toen Christus aan het kruis riep “Het is volbracht”, was ook
werkelijk alles volbracht. Aan het oude verbond en de
bediening, met al zijn regels en wetten, was een einde
gekomen. Alles was klaar. Door heel dat oude verbond en zijn
bediening ging als het ware een streep heen toen het
voorhangsel scheurde. Vanaf dat moment was er een
geopende toegang tot de troon van de genade door het
volmaakte offer van onze Hogepriester, Jezus Christus. Hij is
het Voorhangsel. Door het geloof hebben wij de
vrijmoedigheid om in te gaan in het allerheiligste.

Hebt u nog geen genade? Nader dan tot het Voorhangsel, dat
is Christus. Geef u over aan Hem en ontvang de
vrijmoedigheid zodat u kan binnen gaan tot de troon van
genade, om geholpen te worden, genade te vinden en
barmhartigheid te verkrijgen:

Hebreeén 4:14-16

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de
hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God,
laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op
dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon
van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Hebreeén 10:19-23

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn viees,

21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van
God,



22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in
volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.

23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar
vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Als wij nu zeggen dat het oude verbond met Abraham
verbreed is tot alle gelovige mensen over de hele wereld,
maken we het tegelijkertijd weer verbazend smal voor alleen
de gelovigen die in Christus zijn en accepteren we het nieuwe
verbond niet, maar koppelen het oude en nieuwe verbond
aan elkaar.

Hiermee zou het nieuwe verbond geen beter verbond zijn
zoals in de Hebreeén brief maar het oude verbond een
verbeterd verbond door het bloed van Jezus Christus. Want
ook voor het nieuwe verbond heeft er bloed gevloeid. Hieruit
blijkt, en ik stel dit met voorzichtigheid, dat we het bloed van
het oude verbond en het bloed van het nieuwe verbond
willen vermengen. Het onvolmaakte bloed van dieren met
het volmaakt reinigende bloed van Christus. De wet (het
oude verbond) met het evangelie (het nieuwe verbond).

In het oude verbond met al zijn wetten en bepalingen
mochten alleen zij die uit de stam van Levi waren, dienen in
de tempel met al zijn schaduwendienst. Priesters en
Hogepriesters alleen uit de stam van Levi. Met de volmaakte
Hogepriester Jezus Christus is het echter anders. Naar Zijn
menselijke natuur komt Hij uit de stam van Juda:

Genesis 49:10

10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever
van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen
de volken gehoorzaam zijn.
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Micha 5:1

1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder
de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een
Heerser zal zijn in Israél, en Wiens uitgangen zijn van ouds,
van de dagen der eeuwigheid.

Hebreeén 7:13-14

13 Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort
tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de
altaardienst begeven heeft.

14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda
afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in
verband met het priesterschap.

Als we echter deze twee stammen, Juda en Levi, met elkaar
willen vermengen, want dat is wat we doen als we beide
verbonden aan elkaar koppelen, zijn we niet goed bezig.
Christus is de Middelaar van het nieuwe, het zoveel betere
verbond. Een Hogepriester van een zoveel voortreffelijker
bediening. Het is goed om de Bijbel zelf te laten spreken. In
de brief aan de Hebreeén word het wel heel duidelijk
beschreven en we laten de Bijbel dan maar spreken.
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Hoofdstuk 2.

Het nieuwe en het oude verbond in de Bijbel.

Hebreeén 5:1-10

1 Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen,
is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de
dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te
brengen vanwege de zonden.

2 Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en
dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is.
3 En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor
Zichzelf offeren vanwege de zonden.

4 En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt
er door God toe geroepen, zoals Aaron.

5 Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om
Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft
gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

6 Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid
geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd
aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de
angst verhoord. 8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

9 En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die
Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid
geworden.

10 Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening
van Melchizedek.

Het laatste deel van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 slaan we
even over, hoewel daar heldere en prachtige dingen in staan,
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maar we bepalen ons even bij het hogepriesterschap en de
twee stammen.

Hebreeén 7:1-28

1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een
priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham
tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de
koningen, en zegende hem.

2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de
eerste plaats was hij — aldus de vertaling van zijn naam -
koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning
van Salem, dat is koning van de vrede.

3 Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij
geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan
de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid
priester.

4 Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de
aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit
gegeven heeft.

5 Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap
ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om
tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders,
hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen
zijn.

6 Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham
tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften
gekregen had.

7 Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend
wordt door wat meer is.

8 En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam
iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft.

9 En — om zo te zeggen — ook Levi, die tienden neemt, heeft
door Abraham tienden gegeven.

10 Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen
Melchizedek hem tegemoet ging.
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11 Als dan door het Levitische priesterschap de
volmaaktheid bereikt had kunnen worden — want onder dit
priesterschap had het volk de wet ontvangen — waarom was
het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de
ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet
gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aaron
was?

12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook
noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.

13 Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort
tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de
altaardienst begeven heeft.

14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda
afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in
verband met het priesterschap.

15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het
evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat,
16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk
voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van
onvergankelijk leven.

17 Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar
de ordening van Melchizedek.

18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt
plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid.

19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht,
maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor
wij tot God naderen, doet dat wel.

20 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het
zweren van een eed — want zij zijn wel zonder het zweren
van een eed priester geworden,

21 maar Hij is het geworden met het zweren van een eed
door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft
gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek -
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22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter
verbond.

23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat
zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven,

24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een
Priesterschap dat niet op anderen overgaat.

25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem
tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig,
onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en
boven de hemelen verheven.

27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag
eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas
daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens
en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.

28 Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn,
aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de
wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid
volmaakt is.

Hebreeén 8:1-13

1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is
dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet
aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de
hemelen.

2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware
tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.
3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en
slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat
ook Deze iets had om te offeren.

4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester
zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven
offeren.

5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw
van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van
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God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.
Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt
overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening
ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was,
zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.

8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen
komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israél en
met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,

9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen
uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn
verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de
Heere.

10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israél
sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in
hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn
broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij
allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig
zZijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet
meer denken.

13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee
het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is
verklaard en wat veroudert, staat op het punt te
verdwijnen.

Hebreeén 9:1-28

1 Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de
eredienst en het aardse heiligdom.
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2 Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste
gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de
toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.

3 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte
van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd
genoemd,

4 met een gouden wierookvat en de ark van het verbond,
die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de
gouden kruik met het manna en de staf van Aaron, die
gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond.

5 En boven op deze ark waren de cherubs van Gods
heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over
deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken.

6 Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de
tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de
diensten te volbrengen.

7 In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester
eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor
Zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk.

8 Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg
naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang
de eerste tabernakel nog in gebruik was.

9 Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In
overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers
geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst
verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te
brengen.

10 Het betrof hier alleen voedsel en dranken en
verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die
opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.

11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer
volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is
gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
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12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door
Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het
heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing
teweeggebracht.

13 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de
jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt
tot reinheid van het vlees,

14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de
eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God
te dienen!

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond,
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van
de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.
16 Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk
dat de dood van de maker van het testament vastgesteld
wordt.

17 Want een testament is bindend na iemands dood. Het
wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het
testament nog leeft.

18 Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd.

19 Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel
het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van
de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode
wol en hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel het
volk,

20 terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond dat God u
bevolen heeft te houden.

21 Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de
eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het
bloed.

22 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd,
en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving
plaats.
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23 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de
dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden,
maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze.
24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat
met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het
ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van
God te verschijnen voor ons,

25 en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de
hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed
dat niet van hemzelf is.

26 Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld
dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van
de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te
doen door Zijn offer. 27 En zoals het voor de mensen
beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna
het oordeel volgt,

28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de
zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer
zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten
tot zaligheid.

Hebreeén 10:1-39

1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de
toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen
zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit
ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid
brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan
het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich
dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden,
wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.

3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan
de zonden herinnerd.

4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en
bokken de zonden wegneemt.
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5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en
spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een
lichaam gereedgemaakt.

6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet
behaagd.

7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom — in de boekrol is over Mij
geschreven — om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij
gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers
voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd,
hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht.

9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God.
Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de
plaats te zetten.

10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van
het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht.
11 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht
vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden
kunnen wegnemen,

12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de
zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de
rechterhand van God.

13 Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een
voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.

14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden,
tot in eeuwigheid volmaakt.

15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook.

16 Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat
Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal
Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand
schrijven,

17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist
niet meer denken.

18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de
zonde meer nodig.
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19 Omdat wij nu, broeders, vriimoedigheid hebben om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn viees,

21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van
God,

22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in
volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.

23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar
vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot
liefde en goede werken.

25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals
het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen,
en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de
kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen
slachtoffer voor de zonden meer over,

27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van
oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal
verslinden.

28 Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet
hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee
of drie getuigen.

29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht
worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van
het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht
heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?

30 Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de
wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder:
De Heere zal Zijn volk oordelen.

31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende
God.
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32 Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u
verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.

33 Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot
een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen
die zo behandeld werden.

34 Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn
boeien, en de beroving van uw eigendommen met
blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een
beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.

35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote
beloning met zich meebrengt.

36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het
volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte
zult verkrijgen.

37 Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen
en niet uitblijven.

38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als
iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
39 Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en
daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven,
tot behoud van hun ziel.

Hierin zien we een aantal zaken naar voren komen. Deze zijn
echter niet beperkt tot alleen de Hebreeén brief maar elders
zijn nog meer bewijsplaatsen en die zal ik bijvoegen.

Het verbond is nieuw.

Het priesterschap is nieuw.
De bediening is nieuw.

De wet is nieuw?!

De weg is nieuw.

De beloften zijn nieuw.

Het teken is nieuw?!

Er is een nieuwe middelaar.

NN N N NN
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In de komende hoofdstukken zien we veel dezelfde teksten
terug komen. U zult merken dat er telkens een ander aspect
in de tekst word uitgelicht.
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Hoofdstuk 3.

Het verbond is nieuw.

Als er een nieuw verbond is, was er dus ook een oud
verbond. Laten we eerst kijken met wie God dat oude
verbond sloot:

Genesis 15:1 en 18

1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram
in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een
schild, uw loon zeer groot.

18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en
zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier
van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Genesis 17:7

7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht
na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.

God stelde daar een voorwaarde bij:

Genesis 17:9-11

9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet
Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al
hun generaties door.

10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mijen u en
uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden
worden.

11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat
zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.
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Abraham had twee zonen, Ismaél en Izak, beide nageslacht
van Abraham. Toch was het verbond niet voor beide
kinderen. Omdat Abraham en Sara kinderloos waren en
bleven dachten ze God een handje te helpen. Sara gaf Hagar
aan Abraham om bij haar een kind te verwekken en dat lukte
nog ook. Het nageslacht was veilig gesteld. Ze waren
tenslotte al oud, dus kinderen krijgen was er niet meer bij.
God dacht daar echter anders over en na een gesprek met
Abraham was God heel stellig in Zijn uitspraak:

Genesis 17:19-21

19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon
baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht na hem.

20 Wat Ismaél betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem
gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate
talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem
tot een groot volk maken.

21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken.

Ismaél was de eerstgeborene van Abraham en kreeg toch
niet de verbondssluiting met zijn vader mee. De tweede die
uit Abraham voortkwam, Izak, kreeg de verbondssluiting wel
mee en werd op deze manier voor de eerste geplaatst. Ismaél
kreeg veel beloften mee maar niet het verbond. Dat was
alleen voor Izak. Dit wordt bevestigd in Genesis 26. Daar
spreekt God tot Izak:

Genesis 26:2-4

2 Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar
Egypte, maar woon in het land dat Ik u noemen zal.

3 Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en
u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze
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landen geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham,
uw vader, gezworen heb.

4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan
de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw
nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend
worden,

Later verschijnt God opnieuw met een bevestiging:

Genesis 26:24

24 De HEERE verscheen hem in die nacht en zei: Ik ben de
God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik
ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken
omwille van Abraham, Mijn dienaar.

Uit Izak kwamen ook twee kinderen, twee volken voort. Ezau
en Jacob. Was voor deze twee zonen het verbond? Nee. Hier
zien we hetzelfde gebeuren. Ondanks dat Ezau de
eerstgeborene was werd hij toch op de tweede plaats gezet.
Tijdens de zwangerschap voelde Rebecca van alles en nog
wat in haar lijf maar ze begreep niet wat het was. Verstandig
als ze was stelde ze haar vragen aan de Heere en Hij gaf haar
antwoord:

Genesis 25:23-26

23 De HEERE zei toen tegen haar:

Er zijn twee volken in uw schoot,

en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneen scheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere

en de meerdere zal de mindere dienen.

24 Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was,
Zie, er was een tweeling in haar schoot.

25 De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal
behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de
naam Ezau.
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26 Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de
hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam
Jacob.

Ook in dit gezin zien we van alles fout gaan. Izak en Rebecca
wisten wat God had gezegd. De meerdere zal de mindere
dienen. Izak word oud en voordat hij sterft wil hij zijn zoon
Ezau zegenen. Jacob word hier niet genoemd omdat hij daar
minder van hield. Wij zouden zeggen, Jacob was een beetje
een softe man, meestal in huis en vooral niet stoer. Als vent
was hij bij zijn vader niet in tel. Ezau daarentegen was een
stoere kerel. Altijd buiten, veel op jacht, en wat hij ving of
schoot was wel naar de zin van zijn vader. Voordat ik sterf,
denkt Izak, zal ik eerst mijn zegen meegeven aan mijn zoon.
Maar hij krijgt hem niet zomaar: eerst moet Ezau op jacht,
zorgen voor een goed stuk eten en het vervolgens
klaarmaken als mijn lievelingsgerecht om het lekker op te
eten. Daarna kan Ezau de zegen krijgen. Rebecca hoort dit en
denkt: dit gaat fout. Ze neemt de zaken zelf ter hand met alle
gevolgen van dien. Uiteindelijk wordt toch Jacob gezegend
met de grootste zegen en zegt Izak tegen hem:

Genesis 27:28-29

28 Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de
vruchtbare streken van de aarde:

overvloed van koren en nieuwe wijn.

29 Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen.
Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen
zZich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en
gezegend wie jou zegent!

Hier wordt herhaald wat God al tot Abraham zei:

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik
vervloeken.

En lzak bevestigd hier wat God tegen Rebekka zei:
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‘Er zijn twee volken in uw schoot,

en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere

en de meerdere zal de mindere dienen’.

Als Ezau hoort dat Jacob de grootste zegen heeft gekregen is
de ellende nog groter en moet Jacob vluchten voor zijn broer.
Voordat Jacob vertrekt roept zijn vader hem bij zich en
zegent hem nog een keer:

Genesis 28:1,3en 4

1 Toen riep Izak Jacob en zegende hem (...)

3 En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar
en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult
worden.

4 Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je
nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling
bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.

Ook hier wordt herhaald wat God tegen Abraham en lzak
sprak. Daarbovenuit echter zien we dat God zelf Zijn verbond,
bevestigt aan Abraham en lzak, opnieuw bevestigd aan Jacob,
door persoonlijk tot hen te spreken.

Jacob is op de vlucht voor zijn broer en in de nacht droomt
hij:

Genesis 28:13-15

13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik
ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God
van lzak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw
nageslacht geven.

14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en
u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het
noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden.
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15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u
heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik
zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u
gesproken heb!

Na de nodige gebeurtenissen en verwikkelingen in de familie
van Jacobs vrouwen en in zijn eigen gezin, en diverse
verschijningen van God, vlucht Jacob opnieuw. Hij komt op
een gegeven moment op een plaats waar hij worstelt met
een Man die tot hem spreekt:

Genesis 32:28

28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jacob
luiden, maar Israél, want u hebt met God en met mensen
gestreden, en hebt overwonnen.

Hier wordt de naam van Jacob veranderd in Israél. God
bevestigt de naamsverandering en het verbond nog een keer:

Genesis 35:9-12

9 En God verscheen opnieuw aan Jacob, nadat hij uit
Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem.

10 God zei toen tegen hem: Uw naam is Jacob, maar uw
naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israél zal
uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israél.

11 Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige.
Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte
van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw
lichaam voortkomen.

12 Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik
aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land
geven.

De naamsverandering van Jacob in Israél was niet zomaar.
Het nageslacht van Jacob waren dus niet de ‘Jacobieten’

29



maar de Israélieten. Bij Abraham, lzak en Jacob zien we het
verbond over gaan op een enkel persoon. Na de
naamsverandering van Jacob zien we het verbond over gaan
op een heel volk. Na Jacob werden ze pas echt talrijk. Het
verbond bleef wel beperkt tot één volk met een voorwaarde
van besnijdenis. Geen enkel ander volk deelde in het
verbond. Tijdens de woestijnreis zien we de voorwaarden
nog uitgebreid worden. Niet alleen de besnijdenis maar ook
zoveel wetten waar de Israélieten zich aan moesten houden.
En het nieuwe verbond? Blijft het nieuwe verbond ook
beperkt tot één volk met een voorwaarde?

Al in het oude verbond zien we de belofte van de breedte van
het nieuwe verbond. Als Abraham in gehoorzaamheid aan de
Heere zijn zoon zal offeren, verhindert de Heere dit en
spreekt door een engel tot Abraham:

Genesis 22:15-18

15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de
tweede keer vanuit de hemel.

16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u
dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden
hebt,

17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk
maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan
de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit hebben.

18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest
bent.

We zien hier in vers 18 dat Nageslacht met een hoofdletter
geschreven is. Paulus komt hier op terug in zijn brief aan de
Galaten:

Galaten 3:16

16 En aan uw Nageslacht; dat is Christus.
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En in Hem, dat is Christus, worden alle volken van de aarde
gezegend.
In de profetie van Jeremia lezen we:

Jeremia 31:31-33

31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het
huis van Israél en met het huis van Juda een nieuw verbond
zal sluiten,

32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het
land Egypte te leiden — Mijn verbond, dat zij verbroken
hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE.

33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het
huis van Israél sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet
in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Maar dit zijn toch nog steeds alleen de Israélieten?
Is dat nieuwe verbond dan ook voor ons, voor de heidenen?
Jazeker.

De belofte aan Abraham gedaan in Genesis 22:18, En in uw
Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent, ging
in vervulling met de komst van de Heere Jezus.

Na Zijn hemelvaart gingen de apostelen de wereld in om het
evangelie van genade te brengen naar de heidenen.

Het nieuwe verbond van genade werd bekendgemaakt aan
alle mensen. Het evangelie werd gebracht en de tekenen van
het nieuwe verbond, het brood en de wijn, werden aan de
heidenen verkondigd.

Hier in de brief van Paulus aan de Efeziérs wordt het heel
duidelijk:
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Efeze 2:11-22

11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het
vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die
genoemd worden besnijdenis in het viees, die met de hand
gebeurt,

12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het
burgerschap van Israél en vreemdelingen wat betreft de
verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder
God in de wereld.

13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf
was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden (jood en heiden) één
gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding
maakte, af te breken,

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen
bestond, opdat Hij die twee (jood en heiden) in Zichzelf tot
één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,

16 en opdat Hij die beiden (jood en heiden) in één lichaam
met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap gedood heeft.

17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede
verkondigd aan u (heiden) die veraf was, en aan hen (de
joden) die dichtbij waren.

18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de
toegang tot de Vader.

19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van
God,

20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst
tot een heilige tempel in de Heere;

22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van
God, in de Geest.
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Hierin zien we duidelijk dat de joden en de heidenen op één
lijn gesteld worden. Daarmee is het nieuwe verbond
verbreed tot de hele wereld, alle mensen. In Johannes 3:16
en 17 lezen we immers:

16 Want zo lief heeft God de (hele) wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de (hele)
wereld door Hem behouden zou worden.

En in Romeinen 5:18-19 lezen we:

18 Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is
over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één
rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot
rechtvaardiging van het leven.

19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens
velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door
de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen
aangemerkt worden.

En in Galaten 3:8

8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan
Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend
worden.

Enin 1 Timothels 4:9-10

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij
gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de
levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het
bijzonder van de gelovigen.
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In de Hebreeén brief komen we veel teksten tegen over het
nieuwe verbond:

Hebreeén 7:20-22

20 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het
zweren van een eed — want zij zijn wel zonder het zweren
van een eed priester geworden,

21 maar Hij is het geworden met het zweren van een eed
door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft
gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek -

22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter
verbond.

Hebreeén 8:13

13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee
het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is
verklaard en wat veroudert, staat op het punt te
verdwijnen.

Hebreeén 9:15

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond,
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van
de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

Hebreeén 12:24

24 en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en
tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen
spreekt dan dat van Abel.

En hier nog meer teksten over het nieuwe verbond:
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Matthels 26:28

28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van
zonden.

Ook Markus en Lukas spreken hiervan, en Paulus in de beide
Korinthe brieven:

1 Korinthe 11:25

25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van
de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond
in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn
gedachtenis.

2 Korinthe 3:6

6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars
van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van
de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt
levend.

En de voorwaarde van het nieuwe verbond? In het nieuwe
verbond is geen voorwaarde. De Heere zag dat de Israélieten
niet aan de voorwaarden konden voldoen:

Hebreeen 8:9

Want zij bleven niet in Mijn (oude) verbond (door de
voorwaarden te houden) en Ik heb geen acht meer op hen
geslagen, zegt de Heere.

En daarom;

Hebreeen 8:8 en 12

8 Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis
van Israél en met het huis van Juda een nieuw verbond zal
sluiten,
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12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig
zZijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet
meer denken.
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Hoofdstuk 4.

Het priesterschap is nieuw.

Onder het oude verbond was er het Levitische priesterschap.
Even een stukje geschiedenis.

Exodus 2:1-2

1 Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een
dochter van Levi tot vrouw.

2 De vrouw werd zwanger en baarde een zoon(Mozes).
Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie
maanden.

Exodus 6:19
19 Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot
vrouw, en zij baarde hem Adron en Mozes.

Numeri 26:58-60

58 Dit zijn de geslachten van Levi: het geslacht van de
Libnieten, het geslacht van de Hebronieten, het geslacht van
de Mahelieten, het geslacht van de Musieten, het geslacht
van de Korachieten. En Kahath verwekte Amram.

59 En de naam van de vrouw van Amram was Jochebed, de
dochter van Levi, die de vrouw van Levi baarde in Egypte.
Jochebed baarde aan Amram Adron, en Mozes, en Mirjam,
hun zuster.

60 En bij Adron werden geboren Nadab en Abihu, Eleazar en
Ithamar.

Exodus 28:1

1 Wat u betreft, laat uw broer Adiron en zijn zonen die bij
hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israélieten om
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Mij als priester te dienen: Adron, Nadab en Abihu, Eleazar
en Ithamar, de zonen van Adron.

Exodus 30:30
30 U moet ook Adron en zijn zonen zalven, en hen heiligen
om Mij als priester te dienen.

Numeri 3:5-10

5 De HEERE sprak tot Mozes:

6 Laat de stam Levi naderbij komen en plaats hem voor de
priester Adron om hem te dienen.

7 Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap
vervullen, véor de tent van ontmoeting, om de dienst van de
tabernakel te verrichten.

8 En zij moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van de
tent van ontmoeting, en de taak van de Israélieten vervullen
door de dienst van de tabernakel te verrichten.

9 U moet de Levieten aan Adiron en zijn zonen geven. Zij zijn
hem volledig gegeven uit de Israélieten.

10 Maar Adiron en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun
priesterambt waarnemen. En de onbevoegde die te dicht bij
komt, moet ter dood gebracht worden.

Uit bovenstaande teksten blijkt duidelijk dat alleen uit de
stam van Levi en daaruit de geslachtslijn van Adron het
priesterschap ontvingen. Voor de andere stammen gold; ‘En
de onbevoegde die te dicht bij komt, moet ter dood
gebracht worden’. De Heere Jezus was naar zijn mensheid uit
de stam van Juda. Wat Zijn mensheid betreft gold dus, ‘de
onbevoegde die te dicht bij komt, moet ter dood gebracht
worden’.

Maar de Heere Jezus offerde geen dieren of anderen dingen.
De Heere Jezus zorgde voor een geheel ander, nieuw
priesterschap:
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Hebreeén 6:20

20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk
Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester
geworden is tot in eeuwigheid.

Wie was dan deze Melchizedek?

Hebreeén 7:1-3

1 Deze Melchizedek(= Hij is rechtvaardig) was namelijk
koning van Salem(= stad van vrede), een priester van de
allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die
terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende
hem.

2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de
eerste plaats was hij — aldus de vertaling van zijn naam -
koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning
van Salem, dat is koning van de vrede.

3 Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij
geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan
de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid
priester.

Een aantal dingen van Melchizedek komen terug in de
profetie van Jesaja over de Heere Jezus als hij zegt:

Jesaja 9:5-6

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede
zal geen einde komen op de troon van David en over zijn
koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.
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Wat maakt deze priester Melchizedek nog meer bijzonder ten
opzichte van de Levitische priesters?

Hebreeén 7:4-10

4 Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de
aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit
gegeven heeft.

5 Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap
ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om
tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders,
hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen
zijn.

6 Hij echter (Melchizedek), die niet van hen afstamt, heeft
van Abraham tienden genomen, en hij(Melchizedek) heeft
hem(Abraham) gezegend die de beloften gekregen had.

7 Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend
wordt door wat meer is.

8 En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam
iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft.

9 En — om zo te zeggen — ook Levi, die tienden neemt, heeft
door Abraham tienden gegeven.

10 Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen
Melchizedek hem tegemoet ging.

Hebreeén 7:11-22

11 Als dan door het Levitische priesterschap de
volmaaktheid bereikt had kunnen worden — want onder dit
priesterschap had het volk de wet ontvangen — waarom was
het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de
ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet
gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aaron
was?

12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook
noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.
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13 Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort
tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de
altaardienst begeven heeft.

14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda
afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in
verband met het priesterschap.

15 En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het
evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat,
16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk
voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van
onvergankelijk leven.

17 Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar
de ordening van Melchizedek.

18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt
plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid.

19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht,
maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor
wij tot God naderen, doet dat wel.

20 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het
zweren van een eed — want zij zijn wel zonder het zweren
van een eed priester geworden,

21 maar Hij is het geworden met het zweren van een eed
door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft
gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek -

22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter
verbond.
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Hoofdstuk 5.

De bediening is nieuw.
De Heere Jezus spreekt zelf van Zijn nieuwe bediening:

Matthels 20:28

28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven
tot een losprijs voor velen.

En in Hebreeén 8:6

6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening
ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

Hoe zat het dan met de bediening onder het oude verbond?
De bediening onder het oude verbond was het brengen van
offers, iedere dag tweemaal, voor de zonden van het volk.
Deze bediening werd dagelijks uitgevoerd door de Priesters
en één keer per jaar door de Hogepriester op de grote
verzoendag. Op deze ene bijzondere dag in het jaar, ging de
hogepriester met het bloed van een dier het Heilige der
Heiligen binnen, om het bloed te offeren voor zichzelf en
voor de zonden van het volk.

Hebreeén 9:3, 6-10

3 Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte
van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd
genoemd,

6 Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de
tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de
diensten te volbrengen.
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7 In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester
eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor
Zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk.

8 Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg
naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang
de eerste tabernakel nog in gebruik was.

9 Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In
overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers
geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst
verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te
brengen.

10 Het betrof hier alleen voedsel en dranken en
verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die
opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.

Ze bedienden dit niet alleen voor het volk maar ook voor
zichzelf.

Hebreeén 5:3
3 En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor
Zichzelf offeren vanwege de zonden.

Jaar na jaar, eeuw na eeuw en nooit genoeg. Vanaf de tijd
van de tabernakel tot Christus is ongeveer 1450 jaar. Als we
dat vermenigvuldigen met 365 dagen per jaar x 2 keer
offeren per dag, dan rekenen we alleen met het morgen en
avondoffer dan komen we uit op meer dan 1 miljoen dieren.
Naast het morgen en avondoffer werden er nog zoveel meer
offers gebracht. En nooit was het genoeg, ondanks dat al die
dieren volkomen waren, zonder een enkel gebrek.

En de bediening dan onder het nieuwe verbond?

Christus offerde zelf niet in de tempel al die dieren. Hij mocht
dat niet eens omdat Hij niet uit de stam van Levi was, niet
van het Levitische priesterschap.
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Maar Christus offerde, als Priester naar de ordening van
Melchizedek, Zichzelf als een schuldoffer. Voor eens en voor
altijd voor alle zonden, en deed daar al die andere offers en
dat Levitische priesterschap mee teniet. Door Zichzelf te
offeren zette Hij als het ware een dikke streep door heel die
ceremonieén dienst met al zijn wetten en regels, omdat het
hem niet behaagde.

Hebreeén 10:6,8

6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet
behaagd.

8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en
brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en
hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet
worden gebracht.

Christus vervulde heel de wet en zette een punt achter het
oude verbond door uit te roepen, het is klaar, ‘HET IS
VOLBRACHT'.

Is dan nu de bediening ten einde? Christus heeft Zichzelf
geofferd en met dat ene volkomen offer betaald voor alle
zonden van de hele wereld. Hij is nu dus Priester af.

Als dat zo zou zijn onder het oude verbond, dat de offers op
zeker moment voldoende waren, dan zouden de priesters en
hogepriesters, priester af zijn. Dan was alles klaar. Wat
moesten ze daarna nog doen? Maar de bediening van
Christus is niet klaar. Hij is nog steeds Hogepriester.

Hebreeén 8:1-7

1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is
dit: Zo’n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet
aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de
hemelen.

2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware
tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.
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3 Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en
slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat
ook Deze iets had om te offeren.

4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester
zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven
offeren.

5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw
van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van
God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel.
Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt
overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening
ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was,
zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.

Op grond van dat ene volmaakte offer wat Christus heeft
gebracht, pleit Christus als Middelaar zittend aan de
rechterhand van de vader. Hij bidt voor ons.

Romeinen 8:34

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is,
ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de
rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Voordat de Heere Jezus van de aarde naar Zijn Vader terug
ging begon Hij al met bidden, met dat deel van Zijn
bediening.

Johannes 17:20-24

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die
door hun woord in Mij zullen geloven,
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21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik
in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal
geloven dat U Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en
opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen
liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij
gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad voor de
grondlegging van de wereld.
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Hoofdstuk 6.

De wet is nieuw?!

Als er een nieuwe wet is, was er ook een oude wet. Welke
wet was dat dan? Als we kijken in het oude testament zien
we zoveel wetten. Laten we Leviticus nemen. Daarin zien we,
wetten voor het brandoffer, wetten voor het graanoffer,
wetten voor het dankoffer, wetten voor het zondoffer,
wetten voor het schuldoffer, wetten voor de priesters,
huwelijkswetten, huiselijke en burgerlijke wetten, wetten
voor de verschillende feestdagen en nog tal van andere
wetten. Er was echter één wet die boven alles uitging. Dat
was de wet van de tien geboden. Voor deze wet is een
nieuwe wet gekomen namelijk de wet van de liefde. Daarmee
zeg ik niet dat de tien geboden zijn afgeschaft. Zeker niet,
want in Romeinen 7 staat:

Romeinen 7:12
12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en
rechtvaardig en goed.

Maar dit is het resultaat van de wet:

Romeinen 7:10-11

10 En het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek
voor mij de dood te betekenen.

11 Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding
gevonden en mij misleid en daardoor gedood.

Hebreeén 7:19

19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht,
maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor
wij tot God naderen, doet dat wel.
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Jeremia 31:33

33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het
huis van Israél sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet
in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Romeinen 7:4-6

4 Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van
Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een
Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden
opgewekt is, opdat wij vrucht (van de Geest)zouden dragen
voor God.

5 Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten
van de zonden, die geprikkeld worden door de wet (de tien
geboden), in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor
de dood.

6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat
waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid
van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

Romeinen 7:26
26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God,
maar met het viees de wet van de zonde.

In plaats van de wet van de zonde, de tien geboden of wel
het oude verbond waaraan wij gebonden waren, hebben we
nu de wet van God in ons hart, ofwel het nieuwe verbond,
die we mogen dienen in nieuwheid van Geest.

Galaten 3:10-11

10 Want allen die uit de werken van de wet (de tien
geboden) zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers
geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat
geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
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11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt
voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.

Maar!

Galaten 3:13-14

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet
door voor ons een vloek te worden, want er staat
geschreven: Verviloekt is ieder die aan een hout hangt,

14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest
zouden ontvangen door het geloof.

2 Korinthe 3:6

6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars
van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter (de wet de
tien geboden), maar van de Geest( de wet van God); want de
letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Wat houdt deze wet van God dan in? Daar kom ik later op
terug.
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Hoofdstuk 7.

De weg is nieuw.

Hebreeén 10:8

8 Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de
zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel
zij overeenkomstig de wet worden gebracht.

Dit was de oude en onvolmaakte weg om verzoening te doen
voor de zonden van de mensen. Maar Godzijdank is het zo
niet gebleven.

Hebreeén 10:9

9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God.
Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de
plaats te zetten.

Door Gods wil te doen opende Christus een nieuwe levende
weg en sloot de oude weg van dode werken voor altijd af.

Hebreeén 10:19-20

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft
ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn viees.

En wat dacht u van deze tekst:
Johannes 14:6

6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
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Dus niet meer al die wetten en regels, brandoffers,
slachtoffers en al die andere offers. Dat was een oude en
dode weg, ook al werd er nog zo secuur mee omgegaan. Een
weg van dode dieren die beslist niet meer tot leven kwamen.
Een weg van dode werken.

Hebreeén 9:14

14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de
eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God
te dienen!

Zie hier de tegenstelling, Christus, die weliswaar ook zijn
bloed gaf, ook de dood in ging, maar door zijn opstaan uit de
dood de dood heeft overwonnen, de dood heeft gedood en
nieuw leven heeft aangebracht.

Romeinen 6:9
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de
doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.

2 Timothets 1:10

10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze
Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft,
en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht
door het Evangelie.
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Hoofdstuk 8.

De beloften zijn nieuw.

Wat zijn de beloften in het oude verbond? Een land om in te
wonen, een vaderland.

Genesis 12:1-7

1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat
Ik u wijzen zal.

2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam
groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik
vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem
gezegend worden.

4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem
gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was
vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

5 Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn
broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de
mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg
om naar het land Kanadin te gaan; en zij kwamen in het land
Kanadin.

6 En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige
plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanadnieten
woonden toen in dat land.

7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw
nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een
altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.

Abram wordt eerst geroepen om de Heere te gehoorzamen
en op weg te gaan naar het land dat God zou wijzen.
Tegelijkertijd belooft de Heere hem tot een groot volk te
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maken, hem te zegenen, zijn naam groot te maken, hem tot
een zegen doen zijn en alle geslachten van de aarde in hem
te zegenen. Als Abram op reis gaat komt hij in Kanadn aan en
krijgt er dan nog een belofte bij: ‘Aan uw nageslacht zal Ik
dit land geven’.

Daarna gebeurt er van alles en nog wat. Abram trekt verder
door het land totdat er hongersnood komt. Hij vertrekt dan
naar Egypte. Na verloop van tijd gaan ze weer terug en
krijgen de herders van Abram en Lot ruzie. Er is te weinig
ruimte voor al die schapen van Abram en Lot. De twee
gezinnen gaan uit elkaar. Dan is er ook nog de veldtocht van
Abram waarna hij Melchizedek ontmoet. Hierna lezen we in
hoofdstuk 15 van Genesis:

Genesis 15:1

1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram
in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een
schild, uw loon zeer groot.

Hierop vind er een gesprek plaats tussen de Heere en Abram.
Abram krijgt de opdracht om wat dieren door midden te
delen. Na een vermoeiende dag valt Abram in slaap en in een
droom spreekt de Heere tot Abram en bevestigd Zijn
beloften.

Genesis 15:18

18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en
zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier
van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.

In hoofdstuk 17 krijgt Abram nog eens de bevestiging van de
beloften en daarbij de belofte dat de Heere hun God zal zijn.
Tegelijkertijd wordt zijn naam veranderd in Abraham = Vader
van vele volken.
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Genesis 17:8

8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u
vreemdeling bent, heel het land Kanadin, als eeuwig bezit
geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Dan lezen we tenslotte in hoofdstuk 22 van Genesis de
belofte van Christus, de Verlosser.

Abraham krijgt de opdracht om zijn zoon te offeren. Hij
gehoorzaamt aan deze opdracht van God en gaat op weg.
Uiteindelijk verhinderd God de werkelijke uitvoering ervan en
geeft een ram daarvoor in de plaats. Vervolgens spreekt God
dan weer tot Abraham.

Genesis 22:16-18

16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u
dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden
hebt,

17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk
maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan
de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit hebben.

18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest
bent.

Het beloofde land, het aardse Kanaén, dat is de belofte die
telkens wordt herhaald. Was het zo geweldig dan daar in dat
land? Zolang de Israélieten luisterden naar wat de Heere zei
en Hem gehoorzaamden ging het goed en vonden ze rust.
Maar hoeveel is er niet fout gegaan door hun
ongehoorzaamheid? In dat land vonden ze geen rust en
bovendien moest iedereen die daar woonde uiteindelijk ook
sterven. Ze konden daar niet blijven, er was geen blijvende
stad.
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Wat zijn dan de nieuwe beloften? Ook een vaderland? Zelfs
meer dan dat.

Hebreeén 9:15

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond,
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van
de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

God beloofd hier de eeuwige erfenis. Maar wat houd dan de
eeuwige erfenis in?

1lJohannes 2:25
25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige
leven.

Wat is het eeuwige leven?

Johannes 17:3
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Dat eeuwige leven begint dus al hier in dit leven. Als we God

kennen en Jezus Christus die gezonden is hebben we eeuwig

leven ontvangen. En waar mogen we dan eeuwig leven na dit
aardse leven?

Matthels 25:34b
34b Kom, gezegenden van Mijn Vader, beérf het Koninkrijk
dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Hebreeén 12:28

28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar
Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en
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daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met
ontzag en eerbied.

Jacobus 2:5

5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van
deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en
erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft
aan hen die Hem liefhebben?

2 Petrus 1:11

11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend
tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker,
Jezus Christus.

Is dit de enige belofte die we kunnen krijgen in het nieuwe
verbond? Nee, er is nog zoveel meer te krijgen. Verzoening
van zonden, barmhartigheid, genade en vrede, nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, groei in geloof, de gave van
de Geest, een rein geweten en nog zoveel meer.’

1. Verzoening van zonden.

Romeinen 3:25
25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot
verzoening, door het geloof in Zijn bloed.

1 Johannes 2:22
22 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen
voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

2

In de bijbel zijn meer dan honderd teksten te vinden die ons zeggen wie wij zijn en
wat we hebben ontvangen als we in Christus zijn. Het is meer dan de moeite waard
om daar studie van te maken.
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Hebreeén 2:17

17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk
worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw
Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de
zonden van het volk te verzoenen.

2. Genade.

Hebreeén 4:16

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon
van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

| Petrus 1:2

2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de
Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid
en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge
genade en vrede voor u vermeerderd worden.

1 Petrus 3:7b
7b u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van

het eeuwige leven.

3. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Jesaja 65:17

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.

2 Petrus 3:13

13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.
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Openbaring 21:1
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.

4. Groeien in geloof.

1 Korinthe 3:6-7

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft
laten groeien.

7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar
God, Die laat groeien.

Efeze 4:15

15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te
houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd
is, namelijk Christus.

1 Petrus 2:2
2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere

melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

5. Gave van de Geest.

Handelingen 2:38

38 Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Efeze 1:13-14

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid,
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in
Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte,

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing
die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
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2 Korinthe 13:13

13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.

6. Een rein geweten.

Hebreeén 10:22

22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in
volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van
een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein
water.

Hebreeén 9:14

14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de
eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft,
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God
te dienen!

1 Petrus 3:21

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus.
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Hoofdstuk 9.

Het teken is nieuw?!

In het oude testament lezen we duidelijk van een teken voor
het verbond dat de Heere instelt en wat de mens zelf moet
aanbrengen. Veelal spreken we dan ook over het teken, maar
dit staat er niet. In vers 11 van Genesis 17 spreekt God niet
over het teken maar: ‘dat zal een teken zijn’. Voor het gemak
zullen we hier toch maar over het teken spreken.

Genesis 17:9-11

9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet
Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al
hun generaties door.

10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mijen u en
uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden
worden.

11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat
zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.

Tijdens de woestijnreis van de Israélieten worden alle andere
zaken, wetten en instellingen rond het oude verbond
uitgewerkt en word het verbondsteken, de besnijdenis van
de voorhuid, als de Israélieten net de Jordaan zijn
overgetrokken om het land Kanaéan in te nemen, opnieuw
ingesteld.

Jozua 5:2-7

2 In die tijd zei de HEERE tegen Jozua: Maak u stenen
messen en besnijd de Israélieten opnieuw, voor de tweede
keer.

3 Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de
Israélieten op de Heuvel van de voorhuiden.
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4 Dit was de reden waarom Jozua hen besneed: heel het
volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle
strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de
woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren.

5 Immers, al het volk dat er uittrok, was besneden. Al het
volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat
zZij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden.

6 Want de Israélieten waren veertig jaar onderweg in de
woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit
Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet
naar de stem van de HEERE geluisterd, en daarom had de
HEERE hun gezworen dat Hij aan hen het land dat de HEERE
aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten
zien, een land dat overvloeit van melk en honing.

7 Maar hun zonen heeft Hij in hun plaats gesteld. Jozua
heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij
hadden hen onderweg niet besneden.

In het nieuwe testament zien we dat alles nieuw wordt, er
voor al het oude wat anders in de plaats komt, behalve het
lijfelijke teken. Dit vervalt compleet en daar wordt niet meer
over gesproken. De Heere stelt geen nieuw lijfelijk teken
meer. Nergens word ook maar gesproken over een lijfelijk
teken van het nieuwe verbond. Waarom willen we dan toch
een lijfelijk teken stellen?

Lukas 2:12
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in
doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

Dit is het teken van het nieuwe verbond, Het Kind Jezus. Het
Teken waar alles in het oude verbond, ook de besnijdenis,
heen wees. Als deze Jezus, dit Teken voor het eerst in de
tempel komt, is daar ook Simeon;
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Lukas 2:28-35

28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:

29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens
Uw woord,

30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,

32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk
Israél te verheerlijken.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er
over Hem gezegd werd.

34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder:
Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in
Israél en tot een teken dat tegengesproken zal worden,

35 - ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan - opdat de
overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Simeon voorzag dit al en profeteerde dat dit Kind, dit Teken
niet geaccepteerd zou worden. Toen Christus het Teken werd
kwam aan het oude verbond, het teken van de besnijdenis,
een einde. Willen we toch een ander teken voor de
besnijdenis in de plaats dan accepteren we dus niet Het
Teken. Ik kom hier later nog op terug.
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Hoofdstuk 10.

Er is een nieuwe Middelaar.

1 Timotheus 2:5
5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God
en mensen, de mens Christus Jezus.

In het oude verbond zien we diverse middelaars. Mozes was
een middelaar. De priesters en de Hogepriester waren een
middelaar. Ook de profeten en de koningen zien we als
middelaar staan tussen God en de mensen in het oude
verbond. Al deze middelaars echter waren zo onvolkomen,
dat zij zelf ook een Middelaar nodig hadden, omdat zij net zo
zondig waren als de rest van het volk. Ook zij stonden onder
de wet die zij niet konden houden, die hen vervloekte.

Galaten 3:10

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder
de vloek. Er staat immers geschreven: Vervioekt is ieder die
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de
wet, om dat te doen.

In het nieuwe verbond is er echter een nieuwe Middelaar, de
mens Christus Jezus.

Hebreeén 8:6, 15

6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening
ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond,
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van
de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de
geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.
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Als wij nu deze twee verbonden, het oude en het nieuwe
verbond, samenvoegen, voegen we dus ook al deze
middelaars samen. Daarmee zetten we ze op één lijn. Al die
onvolkomen zondige middelaars van het oude verbond met
deze Ene Volkomen Middelaar van het nieuwe verbond,
Christus Jezus.
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Hoofdstuk 11.

Het oude en het nieuwe verbond
samengevoegd?

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat het oude verbond met
Abraham heeft afgedaan en er een nieuw verbond in de
plaats is gekomen met alle mensen en Christus als de
Middelaar.

Wat is dan de reden waarom we het oude verbond in stand
willen houden? Dit is een lastige vraag waar misschien
moeilijk op te antwoorden is. Ik denk, doordat er een dwaling
in de kerk is geslopen en men het op een gegeven moment
nodig vond om baby’s zo snel mogelijk te dopen. Door deze
doop zou het kind opgenomen zijn in het verbond en was het
verzekerd van de zaligheid. Dit word nog eens bevestigd door
het doopformulier;

‘Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de
afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden
wij gedoopt in den naam des Vaders, en des Zoons, en des
Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in den naam
des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat
Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot
zZijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle
goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten
onzen beste keren wil. En als wij in den naam des Zoons
gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast
in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap
zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat
wij van al onze zonden bevrijd, en rechtvaardig voor God
gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in den
naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige
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Geest door dit heilig Sacrament, dat Hij in ons wonen, en
ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-
eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de
afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing onzes
levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der
uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld
worden’.

Als we kijken naar de praktijk van het dopen van jonge
kinderen, zijn we het er over eens dat er gedwaald werd in
het verleden. ‘Machten’ van de satan waren hier behoorlijk
bezig. Hier moesten we wat mee, het kon zo niet blijven.
Tegelijkertijd was het praktiseren van de kinderdoop best
een mooie symboliek. Om deze symboliek toch vast te
kunnen houden zijn we gaan knutselen en theologiseren en
hebben we uiteindelijk gesteld dat de doop in de plaats van
de besnijdenis is gekomen.

In het dankgebed word nog eens bevestigd dat onze kinderen
verzekerd zijn van de zaligheid en dit bezegeld en bekrachtigd
word door de doop:

Dankzegging

‘Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en
loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van
uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en
ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw
eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen
hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en
bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon,
dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd
wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig opgevoed
worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en
toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid en
barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt,
mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onzen
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enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven,
en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk
strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus
Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en
waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen’.

We weten zelf veel te goed dat het zo simpel niet ligt. De
doop is niet zaligmakend. Integendeel, als we ons niet
zouden bekeren zou het tegen ons getuigen is ons altijd
voorgehouden. Met andere woorden, de straf zou dubbel zo
zwaar zijn. Wij kunnen onze kinderen niet de zaligheid geven,
maar kennelijk wel een dubbele straf door de keuze die we
maken voor de kinderdoop. Welke ouder wil zijn kind met
een dubbele straf opzadelen? Kennelijk iedere ouder die zijn
kind als baby laat dopen. Dit is een last te zwaar om te
dragen.

Ook in het oude verbond was dit een last te zwaar om te
dragen. Al die wetten en bepalingen, waarvan onder andere
de besnijdenis, gekoppeld aan het verbond met Abraham,
was voor de joden een last te zwaar om te dragen. Petrus
getuigt hier van tijdens de vergadering in Jeruzalem, waar
sommigen van de Farizeeén, die christen waren geworden,
een last op wilden leggen bij de christenen van Antiochié. Ze
stelden dat ze besneden moesten worden en de wet van
Mozes houden, anders konden zij niet zalig worden;

Handelingen 15:1, 5-11

1 En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de
broeders: Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van
Mozes, kunt u niet zalig worden.

5 Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de
aanhangers van de sekte van de Farizeeén die gelovig zijn
geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet
gebieden de wet van Mozes in acht te nemen.
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6 En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om
deze zaak te bezien.

7 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond,
stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet
dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat
de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie
zouden horen, en zouden geloven.

8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen
gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan
ons;

9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen,
en heeft hun hart door het geloof gereinigd.

10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de
hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij
niet hebben kunnen dragen?

11 Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus
Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

Wilt u uw kind opzadelen met een last te zwaar om te
dragen? Christus vraagt dit niet eens van ons. Hij zelf heeft
deze last gedragen aan het kruis en het handschrift van de
zonde, dat is de wet van de tien geboden, aan het kruis
genageld. Het gaat hier niet over een lijst met zonden, maar
over een lijst met bepalingen en regels, een wet. Als er geen
wet is, is er ook geen overtreding van de wet.

Romeinen 4:15
15 De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen

wet is, is ook geen overtreding.

Dat wil niet zeggen dat er geen zonde was en is.
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Romeinen 5:13

13 Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de
wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen
wet is.

Maar, dat wat ons aanklaagde en tegen ons getuigde, het
handschrift, heeft Christus uitgewist en teniet gedaan:

Colossenzen 2:14

14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht,
en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan
het kruis te nagelen.

Galaten 3:10-11

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder
de vloek. Er staat immers geschreven: Vervioekt is ieder die
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de
wet, om dat te doen.

11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt
voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.

Vanwaar onze keuze voor deze last?

Om deel uit te maken van het oude verbond bepaalde God
een uiterlijk teken. Abraham moest zich laten besnijden en
kreeg de opdracht om al de mannelijke huisgenoten te
besnijden. Voortaan moesten alle jongetjes van 8 dagen oud
besneden worden. Dit was een uiterlijk teken dat men
ingelijfd was in het verbond met Abraham. Was je niet
besneden dan had je geen deel aan het verbond. Dit teken
maakte radicaal een scheiding tussen jood en heiden. God
had dit volk apart gezet. Het was als het ware voor iedereen
lijfelijk zichtbaar.
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Genesis 17:9-14

9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet
Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al
hun generaties door.

10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mijen u en
uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden
worden.

11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat
zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.

12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is,
moet besneden worden, al uw generaties door: degene die
in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling
voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.

13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw
geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn
verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn.

14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het
vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon
moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft
Mijn verbond verbroken.

En Ismaél en zijn nageslacht dan? Hij was toch ook een kind
van Abraham?

Genesis 17:18-21

18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaél voor Uw
aangezicht mogen leven!

19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon
baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn
verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht na hem.

20 Wat Ismaél betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem
gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate
talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem
tot een groot volk maken.
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21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die
Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren.

God maakt hier duidelijk een scheiding tussen Ismaél en lzak.
Ismaél werd niet buitengesloten van de zegeningen maar wel
van het verbond. Dat het zijn binnen dit verbond niet zalig
maakt leert ons de rest van de geschiedenissen wel.
Tegelijkertijd als we kijken naar het doopformulier lijkt het
daar wel op:

‘In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige
Doop de afwassing van de zonden door

Jezus Christus (Hand. 22:16). Daarom worden wij gedoopt in
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest (Mt. 28:19). Als wij gedoopt worden in de Naam van
de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met
ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn
kinderen en erfgenamen aanneemt (Rom. 8:17). Daarom wil
Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons
weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede
(Rom. 8:28).

Als wij gedoopt woorden in de Naam van de Zoon, verzegelt
ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze
zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en
opstanding inlijft (I Joh. 1:7). Zo worden wij van al onze
zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.
Desgelijks als wij gedoopt worden in den naam van de
Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit
heilig Sacrament, dat Hij bij ons wonen, en ons tot lidmaten
van Christus heiligen wil, ons toe eigenend

hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing
onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing

van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der
uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld
worden.
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In het formulier danken we er zelfs voor.

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en
loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw
geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt.
En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw
eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen
en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. Wij
bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon,

dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest altijd
wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed
worden en meer en meer groeien in de Heere Jezus Christus.
Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid
die U hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in
alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, Koning en
Hogepriester Jezus Christus leven en moedig tegen de
zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen
overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en
de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig
loven en

prijzen. Amen,.

Wat in het formulier staat lezen we niet terug in de Bijbel.
Moeten we dit dan zien als een dwaalleer of als een onhandig
theologisch geknutsel met een dwaalleer uit de vroegere
kerk?

In het voorgaande hebben we het er al over gehad maar
laten we er nog even op terug komen. Hoe breed is nu het
nieuwe verbond? Is het oude verbond iets breder geworden
omdat we het oude en nieuwe verbond hebben
samengevoegd?

God richtte zich uitsluitend tot de Israélieten en niet tot de
heidenen onder het oude verbond.
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Om deel uit te maken van het nieuwe verbond bepaalt God
geen uiterlijk teken om dat er geen scheiding meer is tussen
volken, mensen, rassen of wat ook. God richt zich niet meer
uitsluitend tot de joden, maar tot de joden en de heidenen.
God wil nu dat alle mensen tot geloof komen. Daarmee is het
verbond wereldbreed en een teken overbodig.

Johannes 3:16-17

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld
door Hem behouden zou worden.

Hier staat niet: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad,
behalve u’. Nee, ook u, jou en mij heeft God lief en Hij heeft
Zijn Zoon gegeven als Middelaar, ‘opdat ieder’, wie je ook
bent, jood of heiden, ‘die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Hier in de Korinthe brief wordt het nog eens bevestigd:

2 Korinthe 5:17-21

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft
door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening
gegeven heeft.

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met
Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet
toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons
gelegd.
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20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf
door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met
God verzoenen.

21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden
gerechtigheid van God in Hem.

Alles is dus klaar. Het heeft geklonken vanaf het kruis, ‘Het is
volbracht’. Alleen voor de gelovigen? Nee, Christus heeft het
volbracht voor iedereen.

2 Korinthe 5:19

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met
Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet
toerekende.

‘Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door
ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God
verzoenen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons
tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid
van God in Hem’.

(2 Korinthe 5:20-21)

Breder kan het verbond niet en smaller mag het niet!

In hoofdstuk 3 heb ik er over geschreven maar kom er toch
even op terug. De schrijver in de brief aan de Hebreeén
citeert Jeremia 31:8-10:

8 Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis
van Israél en met het huis van Juda een nieuw verbond zal
sluiten,

9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen
uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn
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verbond en lk heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de
Heere.

10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israél
sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in
hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Efeze 2:11-18
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het
vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die
genoemd worden besnijdenis in het viees, die met de hand
gebeurt,

12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het
burgerschap van Israél en vreemdelingen wat betreft de
verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder
God in de wereld.

13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf
was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.
En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn viees tenietgedaan,
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen
bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens
zou scheppen en zo vrede zou maken,

16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou
verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft.

17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede
verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij
waren.

We moeten dit nieuwe verbond niet weer willen versmallen
tot alleen de mensen die als kind gedoopt zijn. Of nog
smaller, Zijn gemeente die gedoopt is en uiteindelijk tot
geloof komt. Want uiteindelijk is de doop niet zaligmakend
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maar gaat het om het geloof en daarna de doop. Wie je ook
bent, jood of heiden!

Markus 16:16

16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd
worden.

Efeze 2:8a

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,

Dat God zich richt tot de hele wereld, alle mensen, blijkt wel
uit de opdracht die de Heere Jezus aan zijn discipelen geeft
en hen daarmee tot zijn apostelen maakt:

Matthels 28:19

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Markus 16:15
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik
het Evangelie aan alle schepselen.

Ook Paulus spreekt hiervan in:

Handelingen 17:30

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich

moeten bekeren.

En waar zijn nu de kinderen in dit hele verhaal?
Onderstaande teksten zijn, mijns inziens, duidelijk genoeg.
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1 Timothels 2:3-4

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker,

4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de
waarheid komen.

1 Timothels 4:10

10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij
gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de
levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het
bijzonder van de gelovigen.

Titus 2:11
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen
aan alle mensen.

In al die teksten komt telkens weer dat ‘alle mensen’ terug.
Dat sluit dus de kinderen niet uit want dat zijn ook mensen.
Zoals de kinderen in het oude verbond zonder hun weten in
het verbond ingelijfd werden, zijn ook nu alle kinderen in hun
onwetendheid in het nieuwe verbond ingelijfd.

Word dan ieder kind zomaar zalig als het vroeg, in zijn of haar
onwetendheid, sterft? Of kinderen en mensen met een
verstandelijke beperking? Wat zegt de bijbel over verloren
gaan?

Paulus spreekt in Handelingen 17 tot de Atheners over de
onbekende God waarvoor zij een altaar hadden staan. Van
deze God wisten ze niets. Wat betreft de kennis van deze
God waren het dus baby’s, totaal onwetend.

Handelingen 17:29-30

29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken
dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een
product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens.
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30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de
onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich
moeten bekeren.

Paulus noemt de Atheners hier zelfs: ‘Wij nu, die van Gods
geslacht zijn’ en zegt hun dat, ‘God dan verkondigt, met
voorbijzien van de tijden van de onwetendheid’.

De tijd dat ze onwetend waren, ofwel als een baby in de
kennis van deze God, ziet God voorbij.

Voorbijzien betekent; negeren, overslaan, veronachtzamen,
verzien

Zou God zo dan ook niet bij onze kleine kinderen doen in hun
onwetendheid?

Veelal wordt ook de tekst uit 1 Korinthe 7 aan gehaald.

1 Korinthe 7:14

14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en
de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders
waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Het blijkt hieruit dat kinderen van een gelovige ouder of
gelovige ouders geheiligd zijn, apart gezet.

Wel weten we uit het volgende dat het voor de ongelovige
ouder niet zo is. Als we kijken naar het geheel van de verzen
kunnen we dat goed zien. Tegelijkertijd zien we de kinderen
hier niet meer genoemd:

1 Korinthe 7:14-16

14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en
de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders
waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
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15 Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De
broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God
heeft ons echter tot vrede geroepen.

16 Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden?
Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?

En wat te denken van de laatste hoofdstukken van Jesaja?

In geklemd in de prachtige en krachtige profetieén van Jesaja
over de heerlijkheid van Sion (hoofdstuk 60), het jubeljaar
van de verlossing (hoofdstuk 61), het herstelde Jeruzalem
(hoofdstuk 62) en gebedsverhoring (hoofdstuk 65), vinden
we de profetie over de dag van de wraak (hoofdstuk 63), en
een gebed om genade (hoofdstuk 63 en 64). En we lezen dan
in Jesaja 64:

Jesaja 64:8

8 Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!

Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Als we dan vervolgens lezen in Romeinen 9:

Romeinen 9:15-16, 21, 25-26

15 Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal
barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.

16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van
hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.

21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om
uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het
andere tot een oneervol voorwerp te maken?

25 Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-
geliefde: Geliefde.

26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd
was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de
levende God genoemd worden.
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Als wij zeggen: het kan niet, dit kan of zal geen kind van God
zijn, dan zegt God: ‘kinderen van de levende God’ zullen ze
genoemd worden.

Gelooft u dat? Laat het u dan tot troost zijn.

Als u een kind hebt gehad wat jong gestorven is of levenloos
geboren of een verstandelijke beperking heeft of zelfs een
misgeboorte en u worstelt hiermee, weet dan dat we om ons
ongeloof zullen verloren gaan. We zullen veroordeeld
worden omdat we het offer van Jezus Christus niet hebben
aangenomen. Als we niet bij machte zijn om bewust te
zondigen, om bewust een wet te overtreden, om bewust het
offer van Jezus Christus af te wijzen, dan zijn we ook niet bij
machte om bewust het offer van Jezus Christus aan te
nemen. Dan is Gods genade zo groot dat Hij ons niet zal
veroordelen. leder kind wordt geboren met een zondige
natuur. Echter, ieder kind is zich onbewust van de wet, maar
zodra ze op een leeftijd komen dat ze zich bewust worden
van de wet, van het gebod, wordt de zonde levend.

Romeinen 7:8-9

8 Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding
gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want
zonder de wet was de zonde dood.

9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod
kwam, is de zonde weer levend geworden.

leder kind dat sterft voordat het zich bewust wordt van zijn

of haar verantwoordelijkheid zal rechtstreeks naar God gaan.
Dit vinden we ook terug bij David in 2 Samuél 12:23.
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Hoofdstuk 12.

Welke tekenen zijn er nu?

Hoe zit het dan met het teken?

Als besnedene was je letterlijk ge-teken-d. Een stukje van het
lichaam droeg een lit-teken. Als je gedoopt word met
besprenkeling draag je weliswaar geen zichtbaar lit-teken
maar wel zogezegd een teken op een stukje van het lichaam.
Als je de geloofsdoop ondergaat door onderdompeling
ontvang je geen stukje teken op het lichaam maar over het
hele lichaam. Dan is er niet meer een teken, dan bén je een
teken. Is dit zo belangrijk? Ik denk het wel, ook al is de doop
alleen, niet zaligmakend, de onderdompeling is niet
onbelangrijk.

Petrus spreekt hierover in zijn brief.

1 Petrus 3:21

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,

En in handelingen 2:38 zegt Petrus:

38 Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Naast het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, is het

ook een vraag van een goed geweten. Wat zegt de Heere
Jezus in Johannes 14: 13 en 14?
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Johannes 14:13-14

13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen,
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

U ontvangt het dan ook werkelijk. Als dat geen teken is. De
mensen zullen het merken aan uw gedrag en het zien in uw
handelen, want dat goede geweten wilt u zo houden. Hierin
zien we dan ook meteen de vrucht en de gave van de Geest.
Maar is er dan helemaal geen lichamelijk teken?

Nou en of! En wat voor teken: het Teken! In ieder geval geen
teken wat door mensen handen wordt aangebracht maar
door de God zelf. Het is ook niet door mensen te zien. Als ik
denk aan de het lijden en sterven van de Heere Jezus, dan
heeft dat zijn sporen wel nagelaten. Tekenen in Zijn handen
en voeten en in Zijn zij. Die zaten er nog steeds na zijn
opstanding. In Lukas 24 zegt Christus:

Lukas 24:39-40

39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf.
Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en
beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.

40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten
Zien.

En in Johannes 20 lezen we deze woorden met een
zaligspreking erbij:

Johannes 20:25-29

25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben
de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn
handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger
niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet
steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.
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26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en
Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten
waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en
bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die
in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.

28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en
mijn God!

29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas,
hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en
toch zullen geloven.

Als we door genade in Christus zijn, ziet God de Vader ons in
Christus. Als wij in Christus zijn, ziet de Vader ons dus niet
meer maar Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Als Hij dan Zijn
Zoon ziet, ziet Hij ook de lit-tekens in Zijn doorboorde handen
en voeten en in Zijn zij. Als wij in Christus zijn dragen wij dus
ook deze tekens. Wilt u een nog mooier teken?

Romeinen 8:1

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus
Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de
Geest.

2 Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

U hebt dan niet één, maar meerdere tekenen. Als ik dan mag
kiezen, zou ik kiezen voor dit laatste. Als God de Vader dan
deze lit-tekens bij mij ziet, weet Hij dat ik in Christus ben.
Hoe kom ik in Christus? Heb ik wat te kiezen?
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Geloven in Hem. Dat is de opdracht die telkens terug komt.
We zullen niet alle teksten aanhalen die er zijn maar deze zijn
voldoende.

Markus 1:15
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is
nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Markus 5:36

36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken
werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet
bevreesd, geloof alleen.

Markus 11:22
22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in
God.

Handelingen 16:31
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult
zalig worden, u en uw huisgenoten.

Ja maar, dat gaat toch zomaar niet? Geloof moet je gegeven
worden. U gelooft wel dat u bij machte bent om niet te
geloven, maar u gelooft niet dat u bij machte bent om wel te
geloven? We zijn bij machte om te geloven. Geloof
ontvangen we al bij onze geboorte. Het is niet zo dat we dat
op een gegeven moment ontvangen omdat God ons dat
geeft. Veel mensen zeggen, “geloof is een gave van God” en
dat is waar. Zoals we het leven hebben ontvangen en ons
verstand hebben ontvangen, hebben we ook het geloof
ontvangen. In de bijbel is geen enkele tekst te vinden waaruit
blijkt dat de één wel en de ander geen geloof ontvangt. Als
God zegt in Zijn woord in Ezechiél:
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Ezechiél 18:23

23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de
goddeloze? Spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij
zZich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Enin 1 Timothels 2:3-4

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker,

4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de
waarheid komen.

en God zou ons geen geloof geven om zalig te worden, dan
zou God een sarcastisch God zijn. Als God je geen geloof geef
kan je niet zalig worden, maar God wil wel dat je zalig wordt.
Dit klopt gewoon niet.

Efeze 2:8-9

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof,
en dat niet uit u, het is de gave van God;

9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Wat is in deze tekst de gave?

De genade is de gave. Het geloof hebt u al. Bij de geboorte
ontvangen we het vermogen om te geloven, om overtuigd te
zijn van een waarheid. Dat is wat het Griekse woord betekent
wat gebruikt is in de grondtekst. Geloof en werken staan niet
tegenover elkaar en in de volgende tekst gaat het over
werken. Echter genade en werken staan wel tegenover
elkaar. Als u werkt ontvangt u loon naar verdienste en niet
naar genade.

Romeinen 4:4-5

4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend
naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is.
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5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
gerechtigheid.

Hier word gesproken over ‘zijn’ geloof en niet over ‘Zijn’
geloof. Dat wil dus zeggen dat het geloof van u is en niet van
God.

Maar heb ik dan wel genoeg geloof?

Lukas 17:5-6

5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons
het geloof.

6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een
mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen:
Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u
gehoorzamen.

Vermeerdert de Heere hier hun geloof? Nee, maar hij geeft
hun een gelijkenis.

Lukas 17:7-10

7 En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde
weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem
zeggen: Kom maar en ga aanliggen?

8 Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen,
zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en
bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en
drinkt u daarna?

9 Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan
heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet.

10 Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u
opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij
hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.

En wat te denken van wat de Heere Jezus zegt in Markus:
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Markus 11:22-24

22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in
God.

23 Want, voorwaar, lk zeg u: wie tegen deze berg zal
zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal
twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt,
gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat
u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Zo moeten ook wij doen wat ons opgedragen word. Geloven!
Biddend begeren en geloven alsof we het al hebben
ontvangen.

Zijn er nog meer tekenen? Nou en of. Jezus zelf stelt het
avondmaal in en legt meteen uit wat het brood en de wijn
betekent.

Lukas 22:19-20

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het
en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat
voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van
de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in
Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

En Paulus herhaalt het nog eens in 1 Korinthe 11:23-26

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb
overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij
werd verraden, brood nam,

24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet,
dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot
Mijn gedachtenis.

25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van
de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond
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in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn
gedachtenis.

26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker
drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.
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Hoofdstuk 13.

Waarom dan toch een (geloofs)doop?

Naast dat het een opdracht is,

Matthels 28:19

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen,

is er ook een voorwaarde aan verbonden. Dit zien we ook
telkens terug komen in het nieuwe testament. Het geloof is
een voorwaarde voor de doop. Het geloof met heel ons hart
dat Jezus Christus de zoon van God is.

Handelingen 16:14-15

14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een
purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende,
luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij
acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.

15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij
er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben
aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er.

Hieruit blijkt dat zij haar geloof beleden had.
Hetzelfde zien we bij de cipier van de gevangenis:

Handelingen 16:30-34

30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik
doen om zalig te worden?

31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult
zalig worden, u en uw huisgenoten. 32 En zij spraken het
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Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis
waren.

33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en
waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al
de zijnen.

34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel
aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot
geloof in God gekomen was.

De eerste opdracht is het evangelie brengen. In alle
bovengenoemde teksten die daar op duiden zien we dat
terug komen. Als er op het horen van het evangelie geloof is
met heel je hart, of anders gezegd, overtuigd van de
waarheid, dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan is het
geoorloofd om te dopen. Heel duidelijk zien we dit bij Filippus
en de kamerling:

Handelingen 8:36-37

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water.
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij
gedoopt te worden?

37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus
Christus de Zoon van God is.

De kamerheer was overtuigd van de waarheid. Dit was niet
eens in een zendingssituatie, want de kamerheer kende God
en kwam naar Jeruzalem om hem te aanbidden. Laten we
zeggen, een soort pelgrims tocht.

Handelingen 8:27

27 en zie, een Ethiopiér, een kamerheer en een machtig heer
van de kandaceé, de koningin van de Ethiopiérs, die heel haar
schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te
aanbidden,
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Dat hij Jezus nog niet kende was te begrijpen. Dat hij God
kende was wel mogelijk. Tenslotte kwam hij uit het land van
de koningin van Sheba. Reken maar dat de koningin die
wetenschap heeft meegenomen en gedeeld in haar land.

Ze had zoveel geruchten gehoord over Salomo en zijn
wijsheid dat ze zelfs een reis ondernam om na te gaan of het
wel waar was. Alles was voor haar zo overweldigend dat ze
daar niet van kon zwijgen en zelfs de Heere loofde en
Salomo’s knechten gelukkig prees:

1 Koningen 10:1-13

1 Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in
verband met de Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om
hem met raadsels op de proef te stellen.

2 Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met
kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, en
met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over
alles wat zij op haar hart had.

3 En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was
voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren.

4 Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag,
en het huis dat hij had gebouwd,

5 het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe
zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers,
zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de HEERE, was
zZij buiten zichzelf.

6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in
mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord
heb.

7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en
mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij
verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het
gerucht dat ik gehoord had, overtroffen.

8 Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u,
die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen!
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9 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft
gehad, door u op de troon van Israél te zetten! Omdat de
HEERE Israél voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot
koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

10 Zij gaf de koning honderdtwintig talent goud en zeer veel
specerijen en edelstenen. Zo’n grote hoeveelheid specerijen
als die de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, is er
nooit meer gekomen.

11 Ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ofir
vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ofir.

12 De koning maakte van dit sandelhout steunbalken voor
het huis van de HEERE en voor het huis van de koning, en
luiten en harpen voor de zangers. Zulk sandelhout is er niet
meer gekomen of gezien tot op deze dag.

13 Koning Salomo gaf de koningin van Sheba
overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg,
meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig
het vermogen van de koning. Daarna keerde zij terug en
ging naar haar land, zij en haar dienaren.

Dat er boekrollen zijn geweest is heel waarschijnlijk. De
koningin van Sheba en haar gevolg en de handelskaravanen,
ook in latere tijden, zullen deze ongetwijfeld hebben
meegenomen naar Ethiopié. De boekrol die de kamerheer las
was juist die over de Heere Jezus hoewel zijn naam niet werd
genoemd. Filippus kon dit voor hem uitleggen, omdat de
Heere Jezus verschenen was en bekend geworden onder de
joden. Als de Heere Jezus nog niet was gekomen op de aarde
had Filippus dit ook nog niet zo kunnen uitleggen aan hem.
Maar juist nu wel, nu Hij wel gekomen was, en Filippus wist
dat Hij de Christus was.

Hoe kwam de kamerheer er toe om te vragen gedoopt te
worden? Hij kende God toch al?

Waarschijnlijk was hij niet eens besneden en toch mocht hij
God aanbidden. Filippus zal hem verteld hebben van de
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praktijk van het dopen zoals Jezus en Zijn discipelen dat
deden en waarom en hoe. Er kwam een begeerte in het hart
van deze man naar het waarom van de doop en dan gebeurt
het:

Handelingen 8:36

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water.
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij
gedoopt te worden?

De kamerheer kende God al, Filippus had hem Christus
verkondigd en verteld van het dopen dus wat staat er nog in
de weg? Dan komt de cruciale vraag:

Handelingen 8:37

37 Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Vol van
geloof spreekt de kamerheer dan en zegt: Ik geloof dat Jezus
Christus de Zoon van God is.

Na onze doopdienst vroeg ik aan mijn zoon die sterk onder de
indruk was, zou jij ook niet gedoopt willen worden? Jawel pa,
maar het is nu niet geoorloofd. Ik vroeg hem, geloof je dan
niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Jawel pa, maar ik
geloof het nog niet met heel mijn hart. Dit maakte mij heel
erg blij. Hij heeft het begrepen. Zo zullen we er ook mee om
moeten gaan.

Wat heeft de doop voor ons dan voor nut?

Om te zijn in het verbond, niets. Om er door behouden te
worden, ook niets. Het is als een bezegeling van ons geloof in
de Heere Jezus Christus dat wij met Hem begraven zijn en
weer opgestaan zijn en een vraag om een zuiver geweten.
Tegelijkertijd is het een proclamatie aan de geestelijke wereld
dat we van Christus zijn en satan geen enkel recht meer heeft
op ons.

93



1 Korinthe 15:3-4

3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden,
overeenkomstig de Schriften,

4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde
dag, overeenkomstig de Schriften,

Colossenzen 2:12

12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u
ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

1 Petrus 3:18-22

18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden
geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood
gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de
gevangenis gepredikt heeft,

20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren,
toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen
van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige —
dat is acht — mensen behouden werden door het water
heen.

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,

22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de
hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem
onderworpen zijn.
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Hoofdstuk 14.
En nu, hoe zit dat nu met........ ?

Ongetwijfeld rijzen er nu de nodige vragen. Dewijl dan nu de
doop niet in de plaats van de besnijdenis gekomen is, hoe zit
het dan met de pleitgrond die we hebben? De kinderdoop gaf
mij hoop, en nu? In de kinderdoop wordt toch ook de Geest
geschonken? Er zitten toch zoveel mooie dingen in? En hoe
zit dat nu met de nieuwe wet van God die in ons hart
geschreven is?

Inderdaad wordt in veel kerken geleerd dat de doop een
pleitgrond is waarmee we naar God kunnen en zeggen,
Heere, U bent met mij begonnen, wilt u het ook afmaken?

Is God werkelijk met u begonnen, als daarna blijkt dat u toch
niet tot geloof komt en u niet zalig gemaakt bent? Is God dan
wel zo almachtig? Doet Hij uiteindelijk toch niet wat Hij zegt?

Psalm 138:8 zegt;

8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los.

Hierin lezen wij dat de Heere Zijn werk zal voltooien. Zijn
werk betekent hier in de context het verlossende werk uit
benauwdheid, Zijn uitgestrekte hand tegen de toorn van
vijanden en Zijn behoudende rechterhand in persoonlijke
omstandigheden. Dit is echt geloofstaal. Ook in Filippenzen
lezen we diezelfde geloofstaal:

Filippenzen 1:6

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
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Dit is vertrouwen op wat de Heere doet, daden van Zijn kant.
Maar geldt dit ook voor de kinderdoop die u hebt ontvangen?
Een menselijke daad, een daad van uw kant of beter gezegd
een daad van uw ouder(s)? Als dit zo is komt iedereen die
gedoopt is tot geloof. We weten allemaal dat dit niet zo is.
Als een menselijke daad, en dan nog wel een daad van uw
ouders of anderen, u een pleitgrond moet geven voor uw
zaligheid zijn we slecht af. Maar in tegenstelling tot de doop
is er een betere pleitgrond. Het volbrachte werk van Jezus
Christus.

De besnijdenis maakte niet zalig. Al die offers waren niet
voldoende voor u om zalig te maken. Daarom zette God daar
een streep door. De doop maakt niet zalig en ook het teken
niet. Daarom stelde Hij niet in de plaats van de besnijdenis
een doop, een ander teken.

1 Johannes 1:7b
7b .... en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde.

Hebreeén 1:

3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de
afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door
Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze
zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan
de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn bloed is gestort voor
alle mensen, gedoopt of ongedoopt. Op dit volkomen offer
mag u pleiten, want Hij deed het ook voor u. Voor u vervulde
Hij de wet. Hij wilde voor u lijden. Hij wilde voor u sterven.
Voor u stond Hij ook op uit het graf. Voor u ging Hij naar de
Hemel om daar te bidden, voor u en voor uw kinderen, voor
jou en voor mij.
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Beseft u wat er is gebeurd in het verleden? Je zou bijna
zeggen, een van de meest listige zetten van satan om deze
dwaling in de kerk te brengen. Hoe komt het dat er zo weinig
groei is in het geestelijk leven? Hoe komt het dat er zo weinig
zekerheid van het geloof is? Hoe komt het dat er zo weinig
zicht is op het volbrachte werk van Christus? Hoe komt het
dat er zo weinig gaven van de Heilige Geest zijn in de kerk?
Zal ik nog meer punten noemen? Hoe komt het dat er zo vaak
een sterke wet prediking is? Hoe komt het dat we de beleving
van mensen als voorwaarden gaan stellen in de leer?

Ik kom zo terug op al die vragen.

Eerst nog even dit. Hoe komt het dat de doop u hoop gaf?
Wat hield die hoop dan in? Hoop op het eeuwige leven?
Hoop dat het goed zou komen? Hoop dat God af zou maken
wat Hij begonnen was?

Als de kinderdoop u hoop heeft gegeven bent u de
ellendigste van alle mensen. Door de kinderdoop “die in de
plaats van de besnijdenis is gekomen” bent u weer geplaatst
onder de wet. Christus heeft deze wet tot een vloek gemaakt
door de wet aan het kruis te nagelen. Er zijn mensen die
zeggen dat het niet de wet is daar aan het kruis maar onze
schuldbrief, een lijst met wat we verkeerd hebben gedaan.
De Bijbel zegt wat anders. In Colossenzen 2 staat:

Collossenzen 2:14

14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht,
en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan
het kruis te nagelen.

Het gaat hier over een handschrift met bepalingen tegen ons
gericht. Een handschrift met regelgeving, een wet. Bent u
onder de wet of bent u onder de genade? Als u het offer van
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Christus hebt aangenomen in geloof bent u onder de genade
en heeft de wet niets meer over u te zeggen.

Als u dan weer onder de wet bent en deze probeert te
houden, bent u weer onder de vloek geplaatst en wenst u
Christus weer te kruisigen. Omdat de wet weer vervuld moet
worden, wat wij niet kunnen maar Christus al heeft gedaan.

Galaten 5:3-4

3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat
besnijden (kinderdoop), dat hij verplicht is de hele wet te
onderhouden.

4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet
gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de
genade gevallen.

Galaten 3:10-13

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder
de vloek. Er staat immers geschreven: Vervioekt is ieder die
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de
wet, om dat te doen.

11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor
God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof
leven.

12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens
die deze dingen doet, zal daardoor leven.

Omdat wij deze dingen niet kunnen doen, het leven naar de
wet, gaan we dood!

Maar!

Galaten 3:13
13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vioek van de wet
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door voor ons een vloek te worden, want er staat
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.

Gelooft u dat?
Wat te denken van het prachtige zinnebeeldige stuk in
Galaten 4.

Galaten 4:21-31

21 Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar
de wet?

22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had,
een van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van
de slavin was, is naar het viees geboren, hij echter die van
de vrije was, door de belofte.

24 Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want
deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de
berg Sinai, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is
Hagar.

25 Want deze Hagar is de berg Sinai in Arabié, en komt
overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen
in slavernij is.

26 Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de
moeder van ons allen.

27 Want er staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare,
die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen
barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn
veel talrijker dan die van haar die de man heeft.

28 Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals
Izak.

29 Maar zoals destijds hij die naar het viees geboren was,
hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook
nu.

30 Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon
weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met
de zoon van de vrije.
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31 Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin,
maar van de vrije.

Wij zijn dus geen kinderen meer van de wet, de slavin, maar
wij zijn kinderen van de vrije, kinderen van Christus, kinderen
van God. Ook al zijn we weggelopen bij God vandaan.
Wellicht zegt u, we zijn toch pas een kind van God als we
wedergeboren zijn? Is dat zo? De Heere Jezus vertelt een
verhaal in Lukas.

Lukas 15:11-32

11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen.

12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef
mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij
verdeelde zijn vermogen onder hen.

13 En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles
te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar
zZijn vermogen in een losbandig leven.

14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware
hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden.

15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers
van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de
varkens te weiden.

16 En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen,
die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.

17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel
dagloners van mijn vader hebben brood in overvioed en ik
kom om van honger.

18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem
zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
tegenover u.

19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te
worden. Maak mij als één van uw dagloners.

20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog
ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze
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was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem
tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

21 En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon
genoemd te worden.

22 Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste
gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een
ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.

23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten
en vrolijk zijn.

24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend
geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij
begonnen vrolijk te zijn.

25 Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter
bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans.

26 En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had,
vroeg hij wat er aan de hand was.

27 Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw
vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer
gezond teruggekregen heeft.

28 Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen
ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.

29 Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien
u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u
hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden
vrolijk te zijn.

30 Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met
hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf
geslacht.

31 En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het
mijne is van jou.

32 Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze
broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij
was verloren en is gevonden.
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Op welk moment, denkt u, werd de jongste zoon, zoon van
zijn vader? Er zijn mensen die zeggen, toen hij tot zichzelf
kwam. Want dat was het moment van wedergeboorte en het
moment van tot geloof komen. Anderen zeggen, op het
moment dat hij terug ging. En nog weer anderen zeggen, op
het moment als hij thuis komt. Jezus zegt: ‘Een zeker mens
had twee zonen’. Hij was dus al kind van zijn vader. Juist ja,
maar hij liep weg, hij wees zijn vader af.

Komt het dan met iedereen zomaar goed als we dan toch
kinderen van God zijn? Dat hangt van uw geloof af, van uw
keuze. We hebben God afgewezen waardoor we voor onszelf
het kindschap zijn kwijtgeraakt. Maar we kunnen opnieuw
Zijn kind worden door Jezus aan te nemen.

Johannes 1:11-12

11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.

12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij
macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in
Zijn Naam geloven;

Ja, maar ik moet toch eerst wedergeboren worden?

Wat zegt Jezus daar Zelf van tegen Nicodemus? Hij probeert
hem uit te leggen wat de wedergeboorte is, maar Nicodemus
snapt het niet.

Dan legt Jezus hem uit wat er gaat gebeuren met Hem. Hij
gebruikt de geschiedenis als voorbeeld:

Johannes 3:14-18

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.
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16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld
door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie
niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Waar het dus om gaat is het geloof in de Zoon van God, het
geloof in Jezus. Zegt u, ik heb geen geloof, dan zegt u
meteen, ik heb wel ongeloof. Wat u dan niet moet doen is
bidden om geloof, maar uw ongeloof bij Jezus brengen. U
hebt geloof al ontvangen, alleen staat uw ongeloof het geloof
in de weg. Net zoals de vader van dat psychisch zieke kind.
Die man vroeg om hulp voor zijn kind en wat zegt Jezus dan?

Markus 9:23-24

23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen
zijn mogelijk voor wie gelooft.

24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik
geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Uw ongeloof staat het geloof in de weg. Breng daarom uw
ongeloof bij Jezus, geef het aan Hem en ga geloven met uw
verstand en God brengt het in uw hart. U kunt met uw
ongeloof niets, het helpt u niet. Integendeel, het werkt u
tegen. Daarom, geef het weg aan Jezus.
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Hoofdstuk 15

En de hoop dan in de kinderdoop?

Ik dacht eerst maar één tekst uit de Romeinen brief te nemen
maar ik neem het hele hoofdstuk. Dit is zo mooi en duidelijk.

Romeinen 10:1-5

1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed
tot God voor Israél is gericht op hun zaligheid.

2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben,
maar niet met het juiste inzicht.

3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen
en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen,
hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God
onderworpen.

4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot
gerechtigheid voor ieder die gelooft.

5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet
is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor
leven.

Wij mensen hebben deze dingen zeker niet gedaan, dus
zullen dan ook niet leven. Christus echter heeft deze dingen
wel gedaan en daardoor kunnen wij leven, als wij tenminste
geloven in Christus.

Romeinen 10:6-9

6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus:
Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat
is Christus naar beneden brengen.

7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de
doden naar boven brengen.
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8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en
in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij
prediken:

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart
gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u
zalig worden.

Met andere woorden, al uw werken aan gerechtigheid, uw
kinderdoop en al uw proberen te leven naar wetten en
regeltjes, al uw religie en orthodoxie zullen u geen zier
helpen. Die hoop kunt u laten varen. Wat zegt Paulus in
Romeinen 8?

Romeinen 8:24

24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die
gezien wordt, (al uw werken aan gerechtigheid, uw doop en
al uw proberen te leven naar wetten en regeltjes, al uw
religie en orthodoxie) is geen hoop. Immers, wat iemand
zZiet, waarom zou hij dat nog hopen?

Even terug naar Romeinen 10:

10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met
de mond belijdt men tot zaligheid.

11 Want de Schrift zegt: leder die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.

12 Eris immers geen enkel onderscheid tussen Jood en
Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk
voor allen die Hem aanroepen.

13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen,
zal zalig worden.

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet
geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet
gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die
predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden
worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten

105



van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede
verkondigen!

16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam
geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze
prediking geloofd?

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door
het Woord van God.

Hieruit blijkt dat het belangrijkste in de eerste plaats gebeurd
in het hoofd. Spreken met de mond, zit in ons hoofd. Horen
met de oren, zitten aan ons hoofd. Geloven met het verstand,
zit in ons hoofd.

De cipier vraagt aan Paulus en Silas Handelingen 16:

Handelingen 16:30

30 Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?

31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult
zalig worden.

Romeinen 10:

18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker
wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun
woorden tot de einden van de wereld.

19 Maar ik zeg: Heeft Israél het dan niet begrepen? Ten
eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid
verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig
volk zal Ik u tot toorn verwekken.

20 En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door
hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen
die naar Mij niet vroegen.

21 Met het oog op Israél zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik
Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en
tegensprekend volk.

Ook dit laatste stuk spreekt duidelijke taal.
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Hoofdstuk 16.
De Heilige Geest ontvangen we toch wel?

Hoe zit het nou met de Heilige Geest? Die word toch ook
geschonken in de kinderdoop?

Als we kijken naar het formulier zou je dat wel zeggen. Maar
ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het hier over
volwassen personen gaat die in Christus zijn gedoopt of niet
gedoopt.

‘Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest,
verzekert ons de Heilige Geest door dit

heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van
Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons

schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing
van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven,
totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen
in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen
ontvangen (Ef. 5:27)’.

‘de Heilige Geest, verzekert ons dus dat Hij in ons wonen en
ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons dus
schenken wat wij in Christus al hebben, namelijk de
afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van
ons leven’.

Wat wij al ontvangen hebben in Christus, gaat de Heilige
Geest ons nog een keer schenken? Dit lijkt me wat dubbel.
We hebben de afwassing van onze zonden al ontvangen in
Christus, we ontvangen de dagelijkse vernieuwing van ons
leven door Christus en we ontvangen de belofte uit Efeze 5
van Christus.
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Als we tot geloof gekomen zijn, Christus hebben aangenomen
als onze Redder en Verlosser, dan zijn we een nieuwe
schepping.

2 Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

Alles is nieuw geworden als we tot geloof gekomen zijn. Als je
naar jezelf kijkt zie je daar niet zoveel van. En toch, ‘zie, alles
is nieuw geworden’. Een deel van ons is compleet nieuw.
Welk deel is dat dan. De bijbel zegt dat we uit drie delen
bestaan, namelijk geest, ziel en lichaam.

1 Thessalonicenzen 5:23

23 en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en
het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van
onze Heere Jezus Christus.

Hier zien we dus dat onze geest geheel oprecht is. Onze geest
is een nieuwe schepping. Van onze geest geldt zoals het staat
in Efeze 1.

Efeze 1:13

13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid,
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in
Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de
Heilige Geest van de belofte,

Dat is het deel van ons wat oprecht, rein, heilig, volmaakt, en
een nieuwe schepping is, verzegeld met de Heilige Geest. Het
woord dat in onze taal is gebruikt betekent zoveel als, er
staat een zegel op afgedrukt zoals vroeger belangrijke
brieven werden verzegeld. Een lakzegel van de koning waar
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een stempel van zijn zegelring in afgedrukt was. Aan deze
afdruk kon men zien waar de verzegelde brief vandaan
kwam. Zo is het bij ons ook. Onze geest is verzegeld met de
Heilige Geest en in de afdruk in het zegel staan de initialen
van de Koning, JC, Jezus Christus.

In de Engelse King James bijbel word het woord ‘sealed’
gebruikt. Dat betekent dat we volledig ingepakt, geseald, zijn
in de Heilige Geest. Beide vertalingen en de betekenissen zijn
prachtig. De geest is het deel van ons wat we niet waar
kunnen nemen. Dat wil echter niet zeggen dat het er niet is.
We zijn zo fysiek ingesteld dat het geestelijke voor ons lastig
te begrijpen is. Maar dat geestelijke deel is juist het aller
belangrijkste, het meest reéle. Dat is het deel dat bij onze
dood terug gaat naar God, naar de schepper van leven. Dat is
het deel wat eeuwig blijft bestaan. Hier dieper op ingaan
doen we niet.

Heeft de Heilige Geest ons niet veel meer te bieden? Waar
zijn hier de gaven van de Heilige Geest zoals we die kunnen
vinden in 1 Korinthe 12?

1 Korinthe 12:7-11

7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van
wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis,
door dezelfde Geest;

9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een
ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een
ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van
geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander
uitleg van talen.

11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die
aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
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Al deze gaven komen niet terug in het doopformulier. Nu
kunnen we niet stellen dat deze gaven bij hen die als kind
gedoopt zijn helemaal niet voor komen. Dat is beslist niet
waar. Maar zeggen dat tenminste ook maar één van deze
gaven voor komt bij allen die gedoopt zijn als kind kunnen we
ook zeker niet zeggen.

De belofte bij de geloofsdoop is:

Handelingen 2:

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige
Geest ontvangen.

Hier wordt gesproken over de gave en niet de gaven. De gift
in deze tekst is, de Heilige Geest zelf en niet een gift van de
Heilige Geest.

De Heilige Geest echter heeft ook gaven die Hij weg wil
geven:

De gave van een woord van wijsheid.

De gave van een woord van kennis.

De gave van het onderscheiden van geesten.

De gave van geloof.

De gaven van genezingen.

De gave van de werkingen van krachten.

De gave van profetie.

De gave van allerlei talen.

De gave van uitlegging van talen.

Ontvangen we dan al deze gaven? Nee. | Korinthe 12 is daar
duidelijk in. Vanaf vers 8 lezen we dat de één deze gave en de
ander een andere gave ontvangt. Maar aan een ieder wordt
wel de openbaring van de Geest gegeven tot nut voor de
ander.
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1 Korinthe 12:7
7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

Wat houdt deze gave van de Geest dan in die tot nut is van
de ander? Deze gave zou nog enigszins herkenbaar zijn als we
deze gave van openbaring koppelen aan de vruchten van de
Geest zoals genoemd in Galaten 5.

Galaten 5:22

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Dit zijn echter kenmerken waarvan we er ook tegen komen
bij mensen die God niet kennen. Gelukkig wel.

Deze koppeling kunnen we dus niet maken. We kunnen de
vraag stellen, wat is nuttig voor de ander?

Als we een ander opbouwen is dat nuttig. Hoe bouwen we
een ander op? Als de Geest aan u geopenbaard is, laat Hij
zien wat er met u gebeurd is in uw leven. Als u uit de genade
van Christus leeft, heeft de Geest u dat laten zien en leeft de
Geest in u. De Geest spreekt dan ook tot u en die woorden
mag u doorgeven. U kunt daar de ander mee opbouwen en
bemoedigen. Dat is nuttig voor de ander. Moeten we daar
dan tevreden mee zijn? Nee, want de Heilige Geest heeft veel
meer te geven.

Als we kijken naar de gave van geloof: hoeveel ongeloof is er
niet onder de christelijke mensen? Hoe zou dat komen? Als
we kijken naar de gave van profetie: hoeveel profeten
hebben we onder de christelijke mensen? Hoe zou dat
komen? Als we kijken naar de gaven van genezing: hoeveel
mensen met genezingsgaven zijn er onder christelijke
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mensen? Hoe zou dat komen? We kunnen zo nog wel even
doorgaan.

Hoe komt dit nou toch? In de kinderdoop zien we niets meer
van de gaven van de Geest terug komen. Een kind heeft ook
niets aan deze gaven. Sterker nog, de Heilige Geest geeft zijn
gaven niet aan mensen die niet tot geloof komen. Met
eerbied gesproken, de Heilige Geest gooit geen parels voor
de zwijnen. Daarom ontvangt een baby ook deze gaven niet.
Zoals ik al eerder zei, je zou bijna zeggen één van de meest
listige zetten van satan om deze dwaling... in de kerk te
brengen. Hij voorzag hiermee dat voor een groot deel de
gaven van de Heilige Geest uitgeschakeld zouden worden. En
deze dwaling houden we nog steeds in stand?

Er is niets nieuws onder de zon. Paulus kwam het al tegen, de
verblindheid voor het nieuwe verbond. Hier was de boze al
aan de gang en zorgde ervoor dat de mensen in het oude
verbond bleven hangen door telkens weer de wet van Mozes,
de tien geboden, te lezen. Voor de duidelijkheid nemen we
het hele hoofdstuk maar wat handelt over het oude en het
nieuwe verbond en het deksel wat er ligt.

2 Korinthe 3:1-18

1 Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij,
zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of
aanbevelingsbrieven van u?

2 U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en
gelezen door alle mensen.

3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van
Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven
niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet
op stenen tafelen (zoals de tien geboden), maar op tafelen
van vlees, van de harten.(zoals God beloofd had te doen in
Jeremia 31:33)
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4 Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.

5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken,
als was het uit onszelf, maar onze bekwaambheid is uit God.
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars
van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter (de tien
geboden), maar van de Geest ; want de letter (de tien
geboden) doodt, maar de Geest maakt levend.

7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen (de
tien geboden op de twee stenen tafels) gegrift, in
heerlijkheid was, zodat de Israélieten hun ogen niet op het
gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de
heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou
worden,

8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in
heerlijkheid zijn?

9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid
geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid
overvloedig in heerlijkheid.

10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht
niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende
heerlijkheid.

11 Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was,
veel meer is wat blijft in heerlijkheid.

12 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij
met veel vrijmoedigheid te werk,

13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn
gezicht legde, opdat de Israélieten hun ogen niet gericht
zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan
wordt.

14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden
blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude
Testament( de tien geboden), zonder te worden
weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in
Christus.( Hij heeft de wet, de tien geboden vervult, teniet
gedaan door ze aan het kruishout te nagelen)
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15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes (de tien geboden)
gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de
bedekking weggenomen.

17 De Heere nu is de Geest(het nieuwe verbond); en waar de
Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere
bewerkt wordt.

Overduidelijk is hier de bediening van de dood, de wet, de
tien geboden, het oude verbond. Zoals we kunnen lezen zorgt
deze bediening voor een bedekking voor de bediening van de
Geest, voor de bediening van het nieuwe verbond. ‘Ja, tot op
heden ligt er, wanneer Mozes (de tien geboden) gelezen
wordt, een bedekking op hun hart’. Deze bedekking komen
we in veel kerken tegen. ‘Maar wanneer het zich tot de
Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere
nu is de Geest(het nieuwe verbond); en waar de Geest van
de Heere is, daar is vrijheid’.

Hoe komt het dat de gaven van de Geest, in gemeenten waar
de geloofsdoop gepraktiseerd wordt, meer aanwezig zijn?
Het lijkt mij duidelijk. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan
door Johannes daalde de Heilige Geest in de gedaante van
een duif op Hem en bleef op Hem. Op dat moment werd
Jezus gedoopt met de Heilige Geest. Hier wil ik op terug
komen in de studie die handelt over de doop met de Heilige
Geest.
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Hoofdstuk 17.

Ja, maar.......!

Ja, maar er zitten toch mooie dingen in de kinderdoop? Wat
vind u dan zo mooi? Dat God niet laat varen wat Zijn hand
begon? Dat er zoveel kinderen gedoopt worden? Dat er....
Dat we ... Dat ik.... Vult u zelf maar in, maar kijk er even
kritisch naar.

Als we de moed hebben om te breken met deze dwaling, dan
kan de Heilige Geest ons zoveel meer geven.

Ik spreek uit ervaring. Wij, mijn vrouw, onze kinderen en ik,
zijn als kind gedoopt. We geven niemand de schuld dat we als
kind zijn gedoopt. We zijn wel ontzettend blij dat de Heere
ons de juistheid van de geloofsdoop heeft laten zien en dat
we die ook hebben ontvangen. Wat een bijzondere ervaring.
We hebben daarin veel ontvangen. De Heere heeft onze ogen
geopend voor zoveel dingen. We werden veel aangevallen
door satan en veroordeeld door teksten uit de Bijbel. Al die
andere teksten die ons konden bemoedigen vielen buiten
beeld. Daar waren we eigenlijk blind voor, of de Heere moest
het op een bijzondere manier laten zien. Ten opzichte van nu
was dat echter zeer spaarzaam. Nu, na onze doop, geeft de
Heere ons zo ontzettend veel meer tot opbouw voor onszelf
en voor de ander. Krijgen we zoveel inzichten in de Bijbel.
Soms zo overweldigend. Wat ontvangen we allemaal?

In het verleden zijn er zeer heftige gebeurtenissen geweest.
Mijn vrouw had daar een PTSS van overgehouden. Onze
dochter is zo ontzettend gepest waardoor ze een enorme
kras in haar leven had. Ikzelf werd altijd geplaagd met nare
ervaringen uit het verleden. Al die nare gevoelens in ons
geheugen ‘en/of’ geweten waar we telkens mee geplaagd
werden zijn achter gebleven in het badwater van de doop.
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Daar vraag je ook om als je jezelf laat dopen in de
geloofsdoop.

1 Petrus 3:21b

21b niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,

Ons oude leven met Hem begraven in de dood, door de
doop, en met Hem opgestaan in een nieuw leven.

Romeinen 6:4

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen.

Wij weten ook van zoveel anderen die hetzelfde hebben
ontvangen.

Mensen met een verwoest leven uit het verleden. Telkens
terugkerende flashbacks waarmee ze geplaagd werden, zijn
achtergebleven in het badwater van de doop.

Is dan iedere nare herinnering helemaal weg uit het
verleden? Nee. Als dat zo zou zijn, dan zouden er zwarte
vlekken zijn in ons verleden. Dan zouden wij de mensen die
ons iets hebben aangedaan niet meer kennen. Dat zou
vreemd zijn. En dat is nou net het mooie en bijzondere ervan.
De mensen die ons zoveel lelijks hebben aangedaan, kennen
we nog steeds. Maar het venijn, het vergif, de angel is uit de
gebeurtenis en komt nooit meer terug. God heeft die
weggedaan en wel zover weg, dat satan er niet meer bij kan
om ons er mee te plagen. Wat we dan doen is die mensen die
ons zo gekwetst hebben met andere ogen zien. Met, ik zou
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bijna zeggen, ogen van de Heere Jezus, zo vol liefde, zo vol
begrip, zo vol geduld, zo vol van...... !
Heeft God daar dan per se een doop voor nodig?

Efeze 1:3

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen
in de hemelse gewesten in Christus.

Als gelovige zijn we gezegend met elke zegening die er maar
is.

Jezus ging na zijn sterven het graf in. Daar heeft hij niet alleen
maar gelegen en dood liggen wezen, om vervolgens na Zijn
opstanding naar de hemel te gaan. Nee, Hij is naar het
dodenrijk gegaan. Hij heeft daar gewerkt, gepreekt en satan
alles ontnomen.

Efeze 4:8-10

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de
gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook
eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren
is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

Colossenzen 2:15

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen
getriomfeerd.

1 Petrus 3:18-22
18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden
geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen,
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opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood
gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de
gevangenis gepredikt heeft,

20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren,
toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen
van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige —
dat is acht — mensen behouden werden door het water
heen.

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,

22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de
hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem
onderworpen zijn.

ledere geloofsdoop door onderdompeling is een preek, een
proclamatie in de geestelijke wereld, een proclamatie aan
satan: Ik behoor Christus toe. Ik ben met Hem begraven en
opgestaan in een nieuw leven. Satan, jij hebt niets meer te
zeggen over mij. Elk recht wat je dacht te hebben om mij aan
te klagen is je voorgoed ontnomen!

Romeinen 6:4

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de
heerlijkheid van de Vader, zoo ok wij in een nieuw leven
zouden wandelen.

Colossenzen 2:12

12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u
ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
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Aan de andere kant kunnen wij zoveel blokkades opwerpen
om de Geest tegen te staan, dat Hij niet in ons en door ons
kan werken. Een van die blokkades is de kinderdoop.
Hierdoor bent u weer geplaatst onder de wet, onder het
oude verbond.

De Heilige Geest is de Trooster in het nieuwe verbond.
Christus moest naar de hemel varen om zo plaats te maken
voor de Heilige Geest.

Oud en nieuw kan niet samen gaan. Het oude verbond en het
nieuwe verbond kunnen niet samen gaan. Dan gaat het
radicaal fout.

Lukas 5:36-37

36 Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap
van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders
zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de
lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude.

37 En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken;
anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de
wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren
gaan.

De context waarin deze teksten staan is overigens wel erg
mooi als we kijken naar het oude en nieuwe verbond.

Lukas 5:33-39

33 En zij zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen
van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de
discipelen van de Farizeeén, maar die van U eten en
drinken?

34 Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten
vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is?

35 De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom
van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij
vasten.
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36 Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap
van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders
zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de
lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude.

37 En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken;
anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de
wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren
gaan.

38 Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en
beide blijven ze behouden.

39 En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe,
want hij zegt: De oude is beter.

De regelgeving waar de discipelen van Johannes, en zeker de
discipelen van de Farizeeén, aan vast zaten, waren de regels
van het oude verbond. Zij moesten vasten.

De discipelen van de Heere Jezus mochten al proeven van het
nieuwe verbond, zonder al die regels. Zij waren de
bruiloftsgasten die al bij de Bruidegom mochten zijn. Hier
hadden zij al een voorproefje van het zijn in Christus. Hebben
de discipelen dan nooit meer gevast? Jawel, we lezen dat in
vers 35. Maar niet meer omdat het moest, maar omdat het
mocht.

In welk verbond staat u? In het oude met al zijn wetten en
regels? Of in het nieuwe waarin u feest kan vieren.

Ja, maar ik ben toch al gedoopt?

1Korinthe 5:6-8

6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje
zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?

7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg
zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is
voor ons geslacht: Christus.
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8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet
met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met
ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

U zou dat hele stuk eens moeten lezen in 1 Korinthe vanaf
hoofdstuk 4 en verder. Wat laten we dan allemaal niet toe
binnen de gemeente, in de kerk. Het lijkt mij duidelijk hoe we
met de zaken om moeten gaan.

Ik ben van mening dat, als we zouden breken met de
dwalingen die er nog zijn, en we werkelijk naar Gods
opdracht zouden handelen, we een veel krachtiger gemeente
van Christus zouden zijn. We zouden meer gaven van de
Geest ontvangen. Ik ben van mening dat het ook heel hard
nodig is. Er zijn zoveel problemen, zoveel zorgen, zoveel
zieken. En we buigen ons er gelaten onder, als een soort
noodlot gevoel. We bidden heel hard en ontvangen zo
weinig. Hoe komt dat nou?

We moeten onze zonden belijden en vergeving vragen. Dat
ontvangen we dan ook. We moeten onze blokkades
opruimen, zodat de weg vrij is voor de Geest. We moeten
onze rommel opruimen zodat er ruimte komt voor nieuwe
dingen. We moeten onze puinhoop opruimen, de puin weg
doen, zodat de hoop over blijft. Moeten we daarom veel
vragen? Vaak vragen? We moeten niet veel vragen, maar
vragend aan de gang gaan.

Romeinen 2:6-11

6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken,

7 namelijk hun die met volharding het goede doen en
heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige
leven.

8 Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de
waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal
gramschap en toorn vergolden worden.
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9 Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel
van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de
Jood, en ook over de Griek,

10 maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het
goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek.

11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.
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Hoofdstuk 18.

De nieuwe wet in ons hart.

Hoe zit dat nu met die nieuwe wet? Wat houd die wet van
God in het nieuwe verbond dan in? Deze wet wordt ook wel
de wet van de vrijheid genoemd. De inhoud van de wet van
God, de nieuwe wet, ofwel de wet van de vrijheid, is de
vrucht van de Heilige Geest . De wet is immers geestelijk.
Vrucht van de Geest is:

Liefde,

Vreugde,

Vrede,

Geduld,

Vriendelijkheid (of: goedertierenheid),

Goedheid,

Geloof (of: trouw, of: vertrouwen),

Zachtmoedigheid,

Zelfbeheersing.

Deze vrucht van de Geest zien we in meer of mindere mate
ook bij de ongelovige mensen. We noemen ze dan goede of
mooie eigenschappen. Zijn dat goede eigenschappen? In
Galaten 5 lezen we dat het bij de mensen van nature anders
is.

Galaten 5:19-21

19 Het is bekend wat de werken van het viees zijn, namelijk
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,

20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-
uitbarstingen, egoisme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en
dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder
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gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van
God niet zullen beérven.

Dit zijn wij van nature, geworden door de zondeval. Vanwaar
dan die goede eigenschappen? Ze komen van de Geest.

En net zoals in Romeinen 2 waarin bevestigd wordt wat de
Heere zegt in Jeremia 31:

Romeinen 2:14-15

14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van
nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet
hebben, zichzelf tot wet.

15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun
hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten
onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Komt dat ook terug in Galaten 5:

Galaten 5:22

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Laten we nog even kijken naar de wet van de tien geboden.

Exodus 20:3-17

3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele
afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de
aarde of in het water onder de aarde is.

5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen,
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de
misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het
derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
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6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die
Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel
gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden
wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,

10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw
God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon,
noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw
vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde
gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de
zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en
heiligde die.

12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd
worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

13 U zult niet doodslaan.

14 U zult niet echtbreken .

15 U zult niet stelen.

16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet
begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn
slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw
naaste is.

Als we daar de vrucht van de Geest naast plaatsen zien we
verrassend veel overeenkomsten, maar dan wel als positieve
tegenhanger.

De wet van de tien geboden vervloekte ons omdat wij die
niet konden houden. Het overtreden van één gebod was het
overtreden van heel de wet.
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Jacobus 2:10-11

10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt
struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.

11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel
plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan
geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een
wetsovertreder geworden.

Eén was er echter, namelijk onze Heere Jezus Christus, die
deze wet van de tien geboden wel kon houden, hem
vervulde, en daardoor teniet heeft gedaan en aan het kruis
genageld.

Handelt u dan naar de nieuwe wet, de wet van de vrijheid,
hetwelk is:

Liefde,

Vreugde,

Vrede,

Geduld,

Vriendelijkheid (of: goedertierenheid),

Goedheid,

Geloof (of: trouw, of: vertrouwen),

Zachtmoedigheid.

Jacobus 2:12-13

12 Spreek z6 en handel z6 als mensen die geoordeeld zullen
worden door de wet van de vrijheid.

13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die
geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid
triomfeert over het oordeel.

Als we de Heilige Geest zouden moeten beschrijven in zijn
eigenschappen, dan zouden we Hem kunnen beschrijven als
bescheiden en verlegen. Daarom lukt het ons zo goed om
Hem te weerstaan. Zodra we iets van Zijn werk maar in twijfel
trekken, trekt Hij zich heel bescheiden of verlegen terug. Een
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van de meest verschrikkelijke woorden voor Hem is het, ‘ja
maar..... ‘. Hoeveel van die ja maars zijn er al uitgesproken?
En het hield die persoon overal ver vandaan.

Wij zijn er kennelijk goed in om het goede te weerstaan en
we zijn er heel slecht in om de boze te weerstaan.

Nergens in de Bijbel lees ik een opdracht om het goede te
weerstaan, terwijl er op diverse plaatsen wel de opdracht
word gegeven om de boze te weerstaan.

Jacobus 4:7
7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel
en hij zal van u wegvluchten.

Efeze 4:27
27 en geef de duivel geen plaats.

Efeze 6:11,16

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u
stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de
duivel.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u
alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En wat dacht u van deze tekst? Is dat geen troost?
1 Johannes 5:18
18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt;

maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze
heeft geen vat op hem.
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Hoofdstuk 19.

De kracht van de doop

Wat veel mensen niet beseffen, is de kracht die er zit in de
geloofsdoop. Het is niet alleen zomaar een geloofsdaad, het
is ook een proclamatie naar de geestenwereld. Met deze
geloofsdaad zet u uzelf vrij van elke aanspraak die satan
probeert te maken op u.

De geestenwereld is net zo reéel als de zichtbare fysieke
wereld. En we zijn het meest aan het strijden tegen de
fysieke wereld, maar dat is nou juist datgene wat we niet
hoeven te doen.

Efeze 6:12

12 Want wij hebben de strijd niet tegen viees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse
gewesten.

Toen de Heere Jezus gestorven was aan het kruis werd Hij
begraven. Daar is Christus afgedaald naar het dodenrijk,
heeft daar alle wapens van satan ontnomen en hem volledig
uitgekleed van elke macht die hij had.

Colossenzen 2:15

15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen
getriomfeerd.

Hebreeén 2:13-15
13 .............. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij
gegeven heeft.
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14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij
eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de
macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te doen,
15 en allen te verlossen die door angst voor de dood
gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen
waren.

Dit was al beloofd in Genesis 3:

Genesis 3:15

15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal
u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Johannes 12:31
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu
zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden.

Deze woorden sprak Jezus kort voor Zijn lijden. Hij zou de kop
van satan vermorzelen en hem al de macht ontnemen die hij
had in deze wereld. Toen Christus opvoer naar de Hemel nam
hij zelfs dat waarin wij gevangen waren, dood, zonde, duivel
en verdoemenis, weg en gaf aan ons gaven om de machten
die ons gevangen konden houden, te binden of te ontbinden.

Efeze 4:8-10

8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de
gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook
eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren
is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

Mattheus 18:18
18 Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in
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de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde
ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.

Hen die tot geloof gekomen zijn, zijn in Christus en Christus is
in hen.

2 Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

Galaten 2:20

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar
Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het viees leef, leef
ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft
liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Als we in Christus zijn, zijn we met Hem gezet in de hemelen.

Efeze 2:6
6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de
hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

In Christus ontvangen we alle macht. Niet dat we van onszelf
iets bezitten maar Christus zegt in Mattheus 28:

Mattheus 28:18-19

18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Lukas 10:19
19 Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te
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trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets
zal u schade toebrengen.

Door het geloof in Jezus Christus heersen we dus over de
boze machten en overheden van het rijk der duisternis in de
lucht. Daarvoor ontvangen we ook machtige wapens. Geen
vleselijke, maar geestelijke wapens.

2 Korinthe 10:4-6

4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar
krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die
zZich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke
gedachte gevangen om die te brengen tot de
gehoorzaamheid aan Christus,

6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te
bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

Efeze 6:13-18

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat
u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na
alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en
bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie
van de vrede.

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u
alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de
Geest, dat is Gods Woord,

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking
bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle
volharding en smeking voor alle heiligen.

131



Telkens opnieuw wanneer iemand die tot geloof is gekomen
zich laat dopen met de geloofsdoop, wordt in de
geestenwereld gepredikt, geproclameerd wat Christus voor
ons heeft gedaan. Op dat zelfde moment wordt er opnieuw
geproclameerd aan satan. Deze persoon behoort Christus toe
en daar heb jij, satan, geen enkel zeggenschap over. Sterker
nog, je bent aan hem onderworpen omdat hij of zij in
Christus is!

1Petrus 3:18-22

18 Woant ook Christus heeft eenmaal voor de zonden
geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood
gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de
gevangenis gepredikt heeft,

20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren,
toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen
van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige -
dat is acht — mensen behouden werden door het water
heen.

21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam,
maar als vraag aan God van een goed geweten, door de
opstanding van Jezus Christus,

22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de
hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem
onderworpen zijn.

Dit is zo’n krachtig getuigenis. Dit vinden we echter niet terug

in de kinderdoop. Dat kan ook niet. Daarom moeten we ons
sterk bezinnen op de kinderdoop en de juistheid daarvan.
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Hoofdstuk 20.

Tot slot

Als je als kind bent gedoopt en je wordt nog een keer
gedoopt, stelt men dat je bent overgedoopt. Is dat zo? Je laat
je dopen met de geloofsdoop. Dat is een persoonlijke keus
met een belijdenis. De kinderdoop is geen persoonlijke keus.
Ja, maar je ouders geloofden toch? Dat is een grote zegen als
ouders geloven dat Jezus Christus de zoon van God is. Maar
weet u, genade is geen erfgoed en het geloof van uw ouders
is ook geen erfgoed. Geloof is een zeer persoonlijke zaak.
Met het geloof van ouders kunnen wij het niet doen. In die
zin doe je dus niets over nieuw. Ja, maar je naam wordt
opnieuw verbonden aan de naam van de drie-enige God. En
dat zou niet mogen? Is er een duidelijke aanwijzing waar dit
verboden word? Als alleen mijn naam verbonden is aan de
naam van de drie-enige God dan stelt dat niets voor. Wat is
een naam? Het heeft pas echt waarde als we zelf persoonlijk
verbonden zijn aan de drie-enige God. Telkens als we een
dienst bijwonen waar de hogepriesterlijke zegen
uitgesproken word gebeurt dat.

Numeri 6:

24 De HEERE zegene u en behoede u!

25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig!

26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u
vrede!

Hebt u de diepte van deze zegen wel eens goed doordacht?

Telkens opnieuw als we deze zegen horen verbind God zich
aan u, of u dat nu wil of niet. Wat doet u hiermee?
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Als God zich dan telkens verbind aan u, zou het dan verboden
zijn als wij ons willen verbinden aan God? Dat is waar Hij op
wacht. En die naam? Die doet er niet toe. Of u nu Jan of Piet,
Stefan of Lilian, Jacob of Nathan, Eva of Esther, of............
heet. Het gaat hem om u!

Overdoop? Fout woordgebruik. Spreek liever over
geloofsdoop of doop door onderdompeling.

Opdragen!

Opdragen of ook wel voorstellen genoemd als alternatief
voor de kinderdoop? Een heel mooi gebaar, waarin we het
kind dat we van de Heere hebben ontvangen, symbolisch
terug geven aan de Heere met de vraag en wens: neemt U
het onder uw bescherming. Daarmee leggen we het kind als
het ware onder Gods vleugels. Tegelijkertijd ontslaat het ons
niet van onze verantwoording voor de opvoeding.

We moeten ons wel afvragen: op welke Bijbelse grond
dragen we ons kind op? Zoals we hebben gezien was de
besnijdenis een wettelijke instelling van het oude verbond.
Dat verbond heeft afgedaan en daarvoor in de plaats is er
een nieuw verbond. Het opdragen in de tempel van het kind
was ook een wettelijke instelling van het oude verbond
echter alleen voor de eerstgeboren kinderen.

Exodus 13:

2 Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de
baarmoeder opent onder de Israélieten, van de mensen en
van het vee, dat behoort Mij toe.

Dat zijn dan zowel jongens als meisjes? In Exodus 22 zien we
nog een detail naar voren komen.

Exodus 22:29
29 U mag van uw volheid en van uw overvloed niet
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achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij
geven.

Het gaat dus alleen om de jongens en alleen de
eerstgeborene. Daarbij moest tevens de reinigingswet voor
de vrouw in acht genomen worden.

Leviticus 12:6-7

6 Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of
een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud
als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer
bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van
ontmoeting.

7 Die moet het voor het aangezicht van de HEERE
aanbieden, en verzoening voor haar doen. Dan is zij rein van
haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje
of meisje baart.

Ook dit deel van de wet, van het oude verbond, werd vervuld
toen Jozef en Maria offerden voor de reiniging van haarzelf
en zij Jezus voorstelden in de tempel.

Lukas 2:22-24

22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van
Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om
Hem de Heere voor te stellen,

23 —zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat
mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de
Heere genoemd worden -

24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de
wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge
duiven.

Wat was de reden dat alle eerstgeboren jongetjes in de
tempel de Heere voorgesteld moesten worden?
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Numeri 8:16-18

16 Want zij zijn gegeven, zij zijn Mij uit het midden van de
Israélieten gegeven; Ik heb hen voor Mijzelf genomen in
plaats van alles wat de baarmoeder opent, elke
eerstgeborene onder de Israélieten.

17 Want elke eerstgeborene onder de Israélieten is van Mij,
elke eerstgeborene onder de mens en onder het vee; op de
dag dat Ik elke eerstgeborene in het land Egypte trof, heb Ik
hen voor Mijzelf geheiligd.

18 Ik nam de Levieten in plaats van elke eerstgeborene
onder de Israélieten.

Elke eerstgeborene was voor de Heere geheiligd. Dat zou
betekenen dat iedere eerstgeborene moest dienen voor de
Heere. Echter, zoals we gezien hebben, mochten alleen zij
die uit de stam van Levi waren dienen in de tempel. ledereen
die uit een andere stam was en tot de tempeldienst wilde
toetreden, moest gedood worden. In plaats van al die
eerstgeborenen nam de Heere de Levieten, zonderde hen af
en heiligde hen voor de tempeldienst.

Als we op basis van dit gegeven in de Bijbel onze kinderen
opdragen, stellen we ons weer onder het oude verbond.
Dragen we ons kind niet op deze grond op, waarom doen we
het dan? Waar vinden we een Bijbelse opdracht hiervoor in
het nieuwe verbond? Is er toch een behoefte aan een
ritueel?

Voor mij werpt het nog vragen op.

Evenals de vraag:

Als we het niet eens zijn met de kinderdoop, maar de
geloofsdoop voorstaan, en we laten ons kind toch dopen in
de kerk waar we dat zo gewend zijn, wat doet u dan met het
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antwoord op de vragen die gesteld worden uit het
doopformulier?

Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe
Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat
is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en
volkomen leer van de zaligheid is?

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze
kinderen van wie u vader en moeder (of getuige) bent, bij het
opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en
te laten onderwijzen?

Heel de verbondsleer is hier aan gekoppeld. Deze leer
hebben we uitvoerig behandeld. Als u het daar niet mee eens
bent en u laat toch uw kind dopen omdat we dat nou zo
gewend zijn in deze kerk, is dan uw antwoord een leugen?

Eén tekstgedeelte wil ik nog behandelen waaruit zou blijken
dat de kinderdoop de juist doop is.

Colossenzen 2:11-14

11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet
met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het
lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis
van Christus.

12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u
ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en
het onbesneden zijn van uw viees, samen met Hem levend
gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,

14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht,
en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan
het kruis te nagelen.
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Hierin worden besnijdenis en doop in één adem genoemd en
zou dan een bewijs en grond zijn voor de kinderdoop. Een
bewijsgrond dat én het oude verbond én het nieuwe verbond
tot één verbond zijn samen gevloeid. In de Hebreeén brief
lezen we echter wat anders, maar daar hebben we het al
uitvoerig over gehad.

Hier in Colossenzen heeft Paulus het over een geestelijke
besnijdenis die we ontvangen door wedergeboorte. Deze
nieuwe geboorte, nieuwe schepping, kunnen we ontvangen
door het geloof in Christus.

2Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw
geworden.

Galaten 6:15

15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige
kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we
een nieuwe schepping zijn.

Maar waarom is Christus dan besneden?

Romeinen 15:8

8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis
is geworden ter wille van de waarheid van God om de
beloften aan de vaderen te bevestigen.

Wat was dan die belofte aan de vaderen? We laten eerst

Genesis 22 maar spreken en daarna heel Galaten 3 waarin dit
deel van Genesis terugkomt.

138



Genesis 22:16-18

16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u
dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden
hebt,

17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk
maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan
de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit hebben.

18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest
bent.

Hierin zien we dat aan Abraham en zijn nageslacht de vrijheid
wordt beloofd. Zij hoeven niet meer als vreemdeling of als
knecht, of zelfs als slaaf te verkeren, maar ontvangen de
belofte van de vrijheid in een vrij land. Wat eerst van een
ander was zullen ze in bezit hebben. En hoe heerlijk is deze
belofte vervuld in de tijd en zijn alle mensen van de aarde
gezegend in dat ene Nageslacht, onze Heere Jezus Christus.
Hiermee is het oude verbond vervuld en het heerlijke nieuwe
verbond in de plaats gekomen. Geweldige brief, deze Galaten
brief.

Galaten 3:1-29

1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid
niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor
ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?

2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest
ontvangen uit de werken van de wet (de kinderdoop), of uit
de prediking van het geloof (met de geloofsdoop)?

3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat
u nu eindigen met het viees?

4 Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens
tevergeefs was!
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5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt,
doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking
van het geloof?

6 Zoals Abraham God geloofde en het hem tot
gerechtigheid werd gerekend.(voordat Abraham besneden
was)

7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams
kinderen zijn.

8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de
heidenen zou rechtvaardigen (zonder doop), verkondigde
eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken
gezegend worden.

9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen
met de gelovige Abraham.

10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder
de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die
niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de
wet, om dat te doen.

11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt
voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.

12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens
die deze dingen doet, zal daardoor leven.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vioek van de wet
door voor ons een vloek te worden, want er staat
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest
zouden ontvangen door het geloof.

15 Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een
verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt
niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.

16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten,
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alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw
Nageslacht; dat is Christus.

17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God
rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt
door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet
krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.

18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de
belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte
genadig geschonken.

19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd
omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou
gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door
engelen in de hand van de middelaar beschikt.

20 En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar
God is één.

21 Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt
niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was
levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de
wet zijn.

22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten,
opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden
door het geloof in Jezus Christus.

23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof
geopenbaard zou worden.

24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus,
opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder
een leermeester.

26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in
Christus Jezus.

27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met
Christus bekleed.

28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek;
daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije;
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daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw;
want allen bent u één in Christus Jezus.

29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams
nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Weet u wat dit inhoud? Heerlijke vrijheid! Heerlijke genade!
Geen slavenjuk meer. Geen veroordelende wet meer. Geen
leermeester meer die ons iedere dag op de vingers tikt. Geen
regeltjes van religie meer.

Bent u moe van al die regeltjes en wetjes? Bent u moe van
dat juk? Bent u op zoek naar rust? Wat zegt de Heere Jezus
dan?

Matthelis 11:28-30

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en
Ik zal u rust geven.

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Wilt u weten hoe zwaar Zijn juk is, hoe zwaar Zijn last is? Het
is slechts Zijn hand die op uw schouder, die op uw leven ligt.
Deze zegenende, gezegende, getekende hand wil u leiden en
dragen door dit leven. Wat wilt u nog meer?!

2 Korinthe 3:17-18

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere
is, daar is vrijheid.

18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere
bewerkt wordt.

En hier nog eens een opdracht met een waarschuwing.
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Galaten 5:1-3

1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons
vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van
slavernij belasten.

2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden (laat
dopen), Christus u van geen nut zal zijn.

3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat
besnijden ( laat dopen), dat hij verplicht is de hele wet te
onderhouden.

Met deze woorden wil ik eindigen:

1 Petrus 1:3-4

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus
Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een
levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de
doden,

4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare
erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

1 Petrus 5:10-11

10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot
Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u —
na een korte tijd van lijden — toerusten, bevestigen,
versterken en funderen.

11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Amen.
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Handelingen 22:16

En nu, waarom aarzelt u? Sta op,
laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de Naam van

de Heere.
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