
Vrucht	dragen!	
	
Jezus	zei;	“wie	in	Mij	blijft	en	ik	in	hem,	die	draagt	veel	vrucht,	want	zonder	Mij	kunt	u	
niets	doen”.	(Johannes	15:5)	
	
Velen	denken,	als	ik	veel	doe	voor	de	Heer	draag	ik	veel	vrucht	en	blijf	ik	in	Hem.	In	deze	
tekst	echter	staat	het	volledig	andersom.	Als	wij	in	Jezus	blijven	zullen	wij	iets	doen	
namelijk	veel	vrucht	dragen.	Wat	een	heerlijke	ontspanning.	We	hoeven	niets	te	doen	
om	vrucht	te	dragen	dan	alleen	te	zijn	in	Hem.	
	
Als	wij	in	Hem	kunnen	blijven	door	iets	te	doen	zodat	we	vrucht	dragen,	leven	we	vanuit	
een	wet.	Dan	is	het	een	verdienmodel	geworden.	We	leven	echter	niet	vanuit	verdienste	
maar	vanuit	genade.		
Wat	kan	een	fruitboom	er	aan	doen	om	vrucht	te	dragen?	Niets.	Hij	is	geplant,	zijn	
wortels	in	de	grond	en	alleen	maar	vocht	indrinken	met	zijn	wortels	waardoor	sappen	
gaan	stromen	en	er	vrucht	komt.	Maar,	zegt	u,	hij	moet	wel	drinken.	Oké.	
Wat	kan	een	wijnrank	er	aan	doen	om	vrucht	te	dragen?	Een	wijnrank	heeft	geen	
wortels.	De	wijnstok	wel,	en	de	wijnstok	is	Jezus.	Als	wij	in	Jezus	blijven,	dragen	wij	veel	
vrucht,	want	zonder	in	Hem	te	blijven	kunnen	wij	niets	doen,	kunnen	wij	geen	vrucht	
dragen.	Wij	als	wijnrank	zijn	een	kanaal	van	Zijn	vrucht	gevende	sappen.	Heerlijke	
ontspanning!	Dat	is	genade.	Soms	kunnen	we	zo	bezig	zijn	met	van	alles	en	nog	wat	voor	
de	Heer,	dat	we	vergeten	om	vrucht	te	dragen,	dat	we	vergeten	om	te	rusten	in	Jezus,	dat	
we	vergeten	te	rusten	op	het	volbrachte	werk	van	Jezus	Christus.	Hij	heeft	gezegd,	het	is	
klaar,	het	is	volbracht,	alles	is	voldaan.	Jezus	heeft	het	verdiend	voor	ons,	voor	u	en	voor	
mij.	Nu	mogen	wij	rusten	op	het	volbrachte	werk	van	onze	Heere	Jezus	Christus.	Dat	is	
genade,	onverdiende	gunst.	Geniet	er	maar	van	en	dank	de	Vader	voor	Zijn	Zoon.	
Wilt	u	de	Vader	verheerlijken?	In	Johannes	15	vers	8	staat,	dat	wij	dat	kunnen	doen	door	
veel	vrucht	te	dragen.	Rust	dan	veel	uit	en	laat	u	doorstromen	met	de	vrucht	gevende	
sappen	van	Jezus.		


